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Nieuws uit Mozambique

Nieuws van de kerkenraadWaar collecteren we voor

 De paaskaars in de protestantse traditie
In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een betrekkelijk jonge en 
niet algemeen aanvaarde praktijk. Hoewel er gemeenten zijn waar men de rooms- 
of oud-katholieke traditie volgt, heeft de paaskaars in protestantse kerken over het
 algemeen bijna de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele 
jaar door. Dat houdt o.m. in dat de paaskaars al brandt als de gemeente binnenkomt. 
Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaals-
tafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) 
aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd.

In de paasnacht of op de eerste paasdag wordt er een nieuwe paaskaars ontstoken 
en de kerk binnengedragen. De paaskaars staat gewoonlijk bij de doopvont. 
In een uitvaartdienst staat de paaskaars bij de kist.

Gebed:  Nieuw beginGebed:  Nieuw begin
Schenk mij het vertrouwenSchenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijndat er een moment zal zijn
zoals die ochtend:  Pasenzoals die ochtend:  Pasen
Nieuw begin van levenNieuw begin van leven

aan dood en verdriet voorbij.aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloofGeef mij het geloof
dat ik kracht zal vindendat ik kracht zal vinden

om me van het duister af te keren,om me van het duister af te keren,
moed om op te staan en te gaanmoed om op te staan en te gaan

het licht van de nieuwe daghet licht van de nieuwe dag
tegemoet.tegemoet.

Nieuws uit de gemeente
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 Nieuws uit de gemeente
Op de gemeenteavond kon de voorzitter van de beroepingscommissie, Ab Paauwe, met opluchting 
voor ons allen meedelen dat er -eindelijk- beweging in het beroepingswerk zit. 

Vanuit de gemeente kan ik meedelen dat overleden zijn: Corrie de Bree- Wijkhuis, André van der 
Hoofd, Willem van der Weele en Piet Baan. De in memoria treft u elders aan in dit kerkblad of in het 
eerstvolgende. 

In overleg met Bram de Bree volsta ik met enkele woorden over zijn vrouw Corrie de Bree- Wijkhuis. 
Zij overleed op 16 maart en werd 85 jaar. Zij woonde op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw 
Sandenburgh. Haar man Bram woont op afdeling Valkenhof. Corrie werd geboren in Nieuw en Sint 
Joosland en woonde met Bram in Oost-Souburg. Ze vierden in 2022 hun 60-jarig huwelijksjubileum. 
Corrie bleef graag wat op de achtergrond. Ze was de laatste jaren dement en soms heel onrustig, een 
gesprek was bijna onmogelijk. Bram bleef haar zo mogelijk dagelijks bezoeken. De uitvaart (zonder 
kerkelijke betrokkenheid) was op 21 maart. Wij wensen Bram en zijn kinderen Corina en Leon sterkte 
toe en wensen dat hij zijn positieve levensinstelling mag bewaren. 

Over de diensten in de komende periode van de 7 “zondagen na Pasen” kan ik niets melden, omdat ik 
pas met Pinksteren weer zal voorgaan. Wellicht neem ik ergens in die periode een weekje vakantie op.  

                                                                               
Een hartelijke groet van Ds. Pim Steenbergen 

 Nieuws uit de kerkenraad
We kunnen terugzien op een goede Gemeenteavond. 
Pim Steenbergen heeft de avond geopend met een te-
rugblik op de waardevolle gesprekken van de afgelopen 
Groot Huisbezoeken rond het thema “Aangeraakt”. Mooiom zo bij elkaar in huis te komen en elkaar 
te ontmoeten. 

De Jaarrekeningen zijn door Gapinge en Veere afzonderlijk besproken en goedgekeurd. Er is 
waardering uitgesproken voor het vele werk van de penningmeesters. In Veere is de Jaarrekening 
voor het eerst verzorgd door een kerkelijk administratie kantoor.

Na de pauze hebben we in groepen nagedacht over de toekomst van onze gemeenten. Er worden 
veel activiteiten georganiseerd en veel vrijwilligers zijn actief in onze gemeenten. Kunnen we 
onze huidige manier van gemeente-zijn de komende jaren volhouden of vraagt de toekomst 
andere vormen en prioriteiten ? Uit de groepsgesprekken kwam naar voren dat we veel waarde 
hechten aan “omzien naar elkaar”. Verbinding blijven zoeken zowel binnen als buiten de gemeente. 
Sommigen pleitten voor een klein kernbestuur als kerkenraad met aanvulling van verschillende 
taakgroepen. De toekomst van de kerk kan ons somber maken, maar uiteindelijk is de kerk van 
Christus. Wij hoeven de kerk niet te redden. De kerkenraad neemt de uitkomst van deze gesprekken 
mee in de visievorming over de toekomst van onze gemeenten.

De Beroepingscommissie heeft ons verrast met goed nieuws dat er gesprekken zijn met een predikant. 
We zijn dankbaar voor deze positieve ontwikkeling en hopen dat er binnenkort meer bekend gemaakt 
kan worden.

Tijdens de collecten in de Kleine Kerk zullen voortaan QR-codes getoond worden voor de collectes 
van kerk en diaconie. De codes staan ook op het mededelingenbord en op de website. 

De komende kerkenraadsvergaderingen zullen de veiligheidsinstructies in de kerkgebouwen weer 
doorgenomen worden. Verder blijven we zoeken naar vervanging voor aftredende ambtsdragers. 
Vooral in Veere zien we uit naar een ouderling voor het pastoraat. Wilt u nog eens in overweging 
nemen of dit een taak voor u kan zijn?
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 In memoriam   
           
       Cornelia Jerina  (Corrie)  Harpe - Paauwe

Op woensdag 21 februari is overleden Corrie Harpe - Paauwe. Ze werd 89 jaar.                                                     
Corrie werd  geboren in Gapinge op boerderij Veerezicht als het derde kind na twee jongens. 
Vader was boer en ging met de melkkar rond.  Corrie trouwde met Joost Harpe en ze begonnen 
een boerderij op de “Harpeweide”. Zij kon goed leren, dus had zij graag nog voortgezet onderwijs 
gevolgd, bijvoorbeeld voor de zorg. Maar de omstandigheden waren daar niet naar. Ze werkte in 
de huishouding en later naast de zorg voor de kinderen, op de boerderij. Op het land - de laarzen 
aan - was ze helemaal in haar element, wars van poeha. Joost en Corrie kregen drie kinderen, 
José, Henk en Cosy.   Corrie was een lieve, open en heel sociale vrouw. Ze hield van mensen om 
haar heen. De boerderij was vaak een zoete inval voor kinderen. Ze genoot van mensen en de 
natuur, maar er waren ook perioden van somberheid in haar leven. Gelukkig was Joost dan voor 
haar een stabiele tegenpool. Ze was actief in de vrouwenbond Passage en in de kerk. Ze heeft veel 
bezoekwerk gedaan in de kerk en daarbuiten. Zij was traditioneel van afkomst, maar had een open 
blik ! Na het overlijden van Joost in 2018 ging ze in Nieuw Sandenburgh wonen. Ze zei: “ik ga er 
hier echt iets van maken, je moet je wel geven”. Anderhalf jaar geleden overleed haar dochter 
José, het gaf een zwarte rand om de tijd die ze nog kreeg. Mentaal ging ze sterk achteruit, maar 
ze bleef vragen “hoe is het in Gapinge” ?
Corrie’s levenskaars is langzaam maar zeker uitgegaan - maar in vertrouwen op God. Tot op het 
laatst zong ze liederen, die ze in haar hart koesterde. Geloof heeft haar kracht gegeven, juist ook 
in moeilijke dagen. In de dankdienst voor haar leven op 28 februari in de Dorpskerk klonk haar 
lievelingspsalm 116 : “God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen 
oren,mijn woorden aan”.                                                                                                                                            

Dat zij zich gekend en geliefd wist door de Eeuwige, mag al wie haar mist tot troost zijn,                                                    
bovenal Henk en Margriet, Cosy en schoonzoon Johan.

Ds Pim Steenbergen 

 In memoriam   
   
       Andries (André) van der Hoofd

Op 20 maart overleed André van der Hoofd in zijn huis in Gapinge. Hij werd 73 jaar. 
André werd geboren in 1951 in Vlissingen in een gezin van vier kinderen. Hij ging al jong werken in 
de handel, zoals op de markt. Hij trouwde met Anneke Goedbloed uit Veere, wiens ouders een 
zaak hadden aan de Markt. Het echtpaar nam de zaak van Goedbloed over. Ze kregen twee kinderen. 
Later werd André eigenaar van supermarkt Plus in Serooskerke. Hij was een echte ondernemer, 
een doorpakker die wist wat hij wilde. Hij was vasthoudend en duidelijk als hij eenmaal zijn standpunt 
had bepaald. Altijd had hij zakelijke toekomstplannen. Hij was veeleisend, maar goed voor ‘zijn’ 
mensen in het familiebedrijf. Hij ondersteunde en hielp waar hij kon. “Niet alleen voor geld, maar 
om elkaar te helpen zijn we op aarde” zei hij eens. 

André leed aan een longziekte, die 4 jaar geleden ernstiger werd. Noodgedwongen bleef hij steeds 
meer thuis, maar altijd volgde hij de Plus online. Wilskrachtig en monter ging hij met de ziekte om, tot 
op het laatst. Hij ging niet bij de pakken neerzitten, maar bleef doen wat hij kon. “Autorijden kun 
je ook met de zuurstoftank”. Hij genoot intens van kleinkinderen Daan en Noor en bracht veel tijd 
met hen door. André die alles graag in eigen hand nam, besefte ook dat aan het einde van zijn leven,                                       
hij het aan God zou moeten overlaten. Daar was hij ook weer duidelijk in. In de dankdienst in de Kleine 
Kerk in Veere klonken woorden van Jezus waar hij zich aan vasthield “laat de kinderen tot mij komen”.  
En: “kom naar mij, jullie die vermoeid zijn”. In dat vertrouwen hebben we hem begraven in Veere.

We wensen Anneke, Sandra, Daan en Noor kracht en liefde toe om het verlies van hun man, vader en 
opa te kunnen dragen. Moge het goede dat ze van hem kregen hen daarbij helpen. 

Ds. Pim Steenbergen 
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 In memoriam   

       Willem Leendert van der Weele

Op 22 maart 2024 overleed Willem Leendert van der Weele in de leeftijd van 74 jaar.
Willem was een sportieve en fitte man, die veel hield van en vaak deed aan wielrennen en hardlopen. 
Ook was hij op andere manieren bezig met sport: als trainer en als supporter van NAC Breda. Het 
was dan ook erg schrikken dat juist hij, fit als hij was, in het najaar van 2023 zo ziek werd. Bij Willem 
werd asbestkanker geconstateerd en medicijnen en behandelingen sloegen helaas niet aan. Toen is 
zijn gezondheid snel achteruit gegaan. Hij moest naar het hospice, waar hij 22 maart is overleden. 
Rustig, met zijn zoon aan zijn zijde. 

Op vrijdag 29 maart hebben we Willem herdacht tijdens een kerkdienst in de Kleine Kerk. Zoon 
Mathieu vertelde hoe Willem na het overlijden van zijn vrouw Margaret de draad van het leven weer 
oppakte; ondanks het grote verdriet herpakte hij zich. In sport, concerten, familie en vriendschappen. 
Vriend Bert vertelde over de tijd vanaf de militaire dienst, toen zij elkaar leerden kennen, zijn werkzame 
leven en de tijd als jong gezin. We lazen woorden uit de bijbel: over licht in de duisternis (psalm 139) 
en liefde waarin God zelf oplicht in de duisternis (1 Johannes 4). Het was Goede Vrijdag. De hoop 
van Pasen hebben we samen gedeeld. Na de dienst vond de begrafenis plaats op de begraafplaats 
in Gapinge. Willem heeft de dood nuchter en eerlijk aanvaard. Zoals hij nuchter en eerlijk heeft geleefd.               
“Het is zoals het is.” Velen zullen hem missen. Mathieu en Angelique, Quinn en Jazz het allermeest. 
We wensen hen veel sterkte toe.

Ds. Gerrit Klein

 Een “veilige kerk”   

Onderzoek wijst uit dat in Nederland jaarlijks ruim 100.000 mensen 
slachtoffer worden van seksueel geweld. Eén op de twee vrouwen
en één op de vijf mannen is ooit geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld 
maar ook andere vormen van intimidatie, bedreiging en misbruik. Uit onderzoek blijkt ook dat grens-
overschrijdend gedrag minder snel herkend wordt en vaak moeilijker bespreekbaar is in kerkelijke 
kring dan daarbuiten. Helaas kunnen we niet zeggen dat grensoverschrijdend gedrag binnen kerken 
ook minder voor komt dan daarbuiten. Praten over seksueel misbruik of andere vormen van grens-
overschrijdend gedrag is lastig. Daarom is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld voor 
vragen of meldingen over misbruik binnen de kerk. 
Haar naam is Anneloes Steglich-Lentz en zij is via e-mail alsteglich@gmail.com bereikbaar voor ieder-
een die haar wil raadplegen of een signaal van grensoverschrijdend gedrag wil delen !

 Kerk in Actie - Groep
In het kader van zoveel mogelijk samenwerking waar het kan, zijn ook wij een nieuwe weg ingeslagen 
van samenwerking. 
Vanaf heden heetten wij: KIA GaVe. De activiteiten blijven zoveel mogelijk hetzelfde. De laatste 
activiteit was de biddagmaaltijd en die heeft een mooi bedrag van € 217,50 voor de kookschool 
in Colombia opgebracht. Het inleveren van postzegels, kaarten, cartridges en oude telefoons is in 
beide kerken mogelijk !!! De boekenkast die in de Korenmaat staat is ook van KIA GaVe en je kunt 
daar een boek meenemen en een kleine bijdrage voor Colombia in het potje doen dat bovenop de 
kast staat.

KIA GaVe
Fred, Anneke, Marieke, Lies, Davine en Betsie

KIA

GAVE



 Ontmoetingsmiddag 

Met muzikale medewerking van:  
Ankie Kaljouw (panfluit) en 
Lenie Stokman (orgel)

Waar: Torenkerk Gapinge
Wanneer: Vrijdag 12 april 2024 van 14.30-16.30 uur
Wie: Voor iedereen die van een gezellige middag houdt.    
U hoeft niet alleen te komen, neem gerust iemand mee.
Toegang gratis

Heeft u vervoer nodig, bel dan: 
Lies Sturm ( 06-46 84 29 51 ) of 
Marieke Volmer ( 06-11 04 26 20 )
Deze middag word u aangeboden door: 
De Gezamenlijke Diaconie Gapinge-Veere

 Boodschappenpakketten
Wat is er weer massaal gespaard aan zegels voor de boodschappenpakketten voor de Voedselbank. 
Maar liefst 30 pakketten hebben we kunnen overhandigen, echt fantastisch !!!!  Alle spaarders uit 
Gapinge en Veere hartelijk bedankt!!! Hopelijk mag ik volgend jaar weer een beroep op jullie doen.                                                                       
Samen met PLUS Serooskerke en de Protestantse gemeente van Serooskerke hebben we ruim 
200 pakketten kunnen doneren.                                              

Betsie Wattel

 Jarigen april
mw. Wondergem 
hoopt op 16 april 83 jaar te worden

mw. Geschiere-Looise 
hoopt op 17 april 79 jaar te worden

mw. Meulenberg-de Klerk 
hoopt op 28 april 89 jaar te worden

Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !

 Wie brengt de bloemengroet 
  7  april fam. Wattel   Veere
14  april fam. Soeting-Keim  Gapinge
21  april fam. Sturm   Veere
28  april fam. Folcherts-Goossen Gapinge
  5  mei fam. Luyk   Veere
12  mei mevr. I. Priester  Veere
19  mei mevr. N. Franke  Veere
26  mei fam. Aarnoutse-de Voogd Gapinge

5
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 Autodienst   

vanaf Sandenburghlaan  10 D/E

  7  april Anke v.d. Berge  Veere
14  april Eelke Keersemaker  Gapinge
21  april Adri Franke   Veere
28  april Harry Buiter   Gapinge
  5  mei David Pouwer   Veere
  9  mei Peter Wattel   Gapinge
12  mei Peter van Breda  Veere
19  mei Editha Kraak   Veere
26  mei Rinus Boone   Gapinge

 Kompasmaaltijd                                                                                                               
Op maandag 8 april is er weer een Kompasmaaltijd 
om 18.00 uur in de Korenmaat.
De kookploeg gaat er weer wat lekkers van maken.
Iedereen is welkom !  

Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel.

 Inloopmorgen
Op dinsdag 16 april wordt de inloopmoren gehouden, 
van 10.00 tot 12.00 uur in de Korenmaat. 
We bespreken dan onder het genot van een kopje koffie een thema.                                                                               
Ook is er een ophaalservice
.                                                                                     Contactpersoon: Ellen Vooijs   tel:  0118-501020

 KerkXtra
Film:  Woman at war
Wie niet horen wil moet voelen. In Woman at War blaast een 
gedreven milieuactivist in IJsland hoogspanningsmasten op. 
Ecoterrorisme of idealistische daadkracht? ‘Ik ben geen 
misdadiger, maar probeer misdaden tegen ons te stoppen.’ 
Aldus bijna vijftiger Halla, die het stadium van eindeloos praten 
over milieumaatregelen voorbij is. De vrouw ziet IJsland ecologisch naar de bliksem gaan en wil de 
inwoners wakker schudden met harde actie. De Chinese investeringen in de energieopwekking in IJs-
land gaan ten koste van de natuur. Om iedereen daarvan te doordringen, blaast Halla af en toe een 
hoogspanningsmast op. De IJslandse autoriteiten maken jacht op de dader(s) maar kunnen zich niet 
voorstellen dat een vrouw als Halla , die in haar vrije tijd een dorpskoor dirigeert, 
de dader is. Tegenover Halla staat haar tweelingzus Asa. Zij is niet van het actievoeren,maar van 
het mediteren. Dat is volgens haar een effectiever middel om de wereld te veranderen dan harde 
acties.Woman at War, een mooie, realistische film, raakt aan het noodzakelijke debat over hoe de 
wereld te veranderen valt. 

Datum:    vrijdag 3 mei 2024
Tijd:     20.00 tot 22.00 uur
Plaats:     Johanneskerk, Serooskerke
Leiding:   Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse - tel. 591726
email: apabrahamse@gmail.com  

Iedereen is welkom!
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 Doppen-inzameling voor KNGF Geleidehonden
Wij vragen uw aandacht om doppen in te leveren. Waarom? 
Uit de opbrengst van deze doppen, uw doppen, kunnen geleidehonden de 
opleiding volgen die zij nodig hebben om dit dankbare en zware werk te 
doen. In 2023 is er het mooie bedrag van € 48.541,73 bij elkaar gespaard.
Uw doppen gaan naar een regiopersoon die brengt de doppen naar een in-
zameldepot. Voor de doppen wordt per kilo een vergoeding ontvangen. Het 
plastic dient dan weer als grondstof voor nieuwe producten.
Waar kunt u deze doppen inleveren?
In de hiervoor bestemde bus in de garderobe van de Torenkerk te Gapinge.
Elke eerste vrijdag van de maand tussen 16.00 – 16.30 uur 
Dorpsstraat 9b te Gapinge. LET OP niet op 3 mei a.s. maar op 10 mei 2024.

Hieronder de doppen die u kunt verzamelen en inleveren.
Denk dan aan de doppen van deze producten: • Fruitsappakken • Mineraal- of spuitwater • Sportdrank 
(verwijder alstublieft het kleine doorzichtige plastic dopje) • Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de wasbolletjes) 
• Zepen en shampooflessen • Deo- en spuitbussen • Slagroombussen • Schoonmaakmiddelen
• Pindakaas- en chocoladepastapotten • Frisdrank flessen- Spuitdoppen van sauzen • Stiften 
• Lipbalsem •  Tandpasta • Doppen van babyvoeding (nutilon, hero, ntrasense etc.) 
• Deksels van ijs en saladebakken

Hartelijk dank voor het sparen !

 Kledinginzameling t.b.v. GAIN
Elke eerste vrijdag van de maand tussen 16.00 – 16.30 uur 
kunt u kleding en nog veel meer afgeven bij de schuur Dorpsstraat 9b 
te Gapinge. LET OP:  in mei is het niet op 3 mei, maar op 10 mei ! 
Dit wordt verzameld en van tijd tot tijd komt GAIN de ingezamelde artikelen 
ophalen. In de loods van de logistiek van GAIN wordt alles nagekeken en 
gesorteerd. Materiaal dat geschikt is, worden naar de verschillende projecten vervoerd. Dat gaat altijd 
in overleg met de partners ter plaatse: Alleen spullen die zij nodig hebben, 
worden vervoerd. Zo gingen in 2023 totaal 54 transporten richting Oekraïne, Moldavië, Roemenië, 
Servië, Armenië, Albanië. Eén hiervan ging naar Libanon. Daar is de armoede heel schrijnend. 
Dit geldt ook voor Moldavië. De transporten waren natuurlijk niet alleen met kleding, maar dit zat 
er wel bij.

Nog steeds is uw “afgedankte” kleding meer dan welkom. Maar ook andere artikelen kunnen een 
tweede leven krijgen.
Baby- en kraammateriaal, Nieuwe spenen en flessen, baby-hygiëneartikelen, luiers en draagzakken.
Bed textiel en linnengoed, Schone dekens, dekbedden, lakens, slaapzakken, handdoeken, bedden-
goed of bedlinnen. Handwerkmateriaal, Bollen wol, katoen en naaigaren. Incontinentiemateriaal, 
Voor volwassenen en kinderen. Kleding, Graag in gesloten zakken aanleveren, niet in dozen. 
Geen gedragen onderbroeken. Medisch materiaal, Krukken, Verbanddoosonderdelen zoals verband, 
pleisters, watten etc. Mag niet over datum zijn. Mobieltjes, Alle mobiele telefoontoestellen 
(ook niet-werkend) inclusief opladers. Schoenen, Graag per paar samenbinden. Geen versleten 
schoeisel. Schoolartikelen, Pennen, stiften, kleurpotloden, kladblokken, tekenpapier, gelinieerd 
papier, krijt, landkaarten, gum, plakband, scharen, puntenslijpers etc. Toiletartikelen, Zeep, shampoo, 
tandpasta en tandenborstels.

Namens GAIN  alvast hartelijk dank !  
Heeft u vragen, u kunt ons altijd bellen

                                                 Adri Gideonse 06-12782188 of Tannie Gideonse 06-22840021
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 Open tuinen weekend 8 en 9 juni 2024
De Commissie Open Tuinen roept jullie op om 
aan dit Feestelijke weekend Handen en voeten te
geven. Feestelijk met een hoofdletter want in het
2e weekend van juni wordt ons Open Tuinen 
weekend alweer voor de 15e keer georganiseerd!

Nog even het geheugen opfrissen.
Tijdens dit jaarlijks terugkerend tuinevenement 
zamelen we geld in voor het restauratiefonds van 
de Kleine Kerk in Veere. Kampten we eerder met
een boktor die zich tegoed deed aan de balken 
en het meubilair, met de huidige terugloop in 
kerkbezoekers is een aanvullend bedrag voor het restauratiefonds zeer welkom.  
Jullie kunnen weer inspirerende Veerse tuinen bezoeken. Vanwege het 15 jarig lustrum niet het 
gebruikelijke aantal van 10 maar dit jaar zelfs 15 tuinen! We zijn erg dankbaar dat het werven van 
tuinen dit jaar vrij vlot ging. We zijn al rond !
En “Bakkers klaar-bakken maar!” Is opnieuw een oproep aan jullie. Afgelopen jaar ging de verkoop 
zo geweldig goed dat er zelfs nog gebak uit de vriezer moest worden gehaald.
Vanwege het lustrumjaar willen we natuurlijk ook feestelijk uitpakken met extra activiteiten. 
In de kerktuin zouden wij graag -naast de inmiddels bekende “theetuin “- ook een stekjeskraam 
in willen richten. Aan de groene vingers onder jullie daarom de oproep om volop aan de slag te
 gaan met het opkweken van stekjes én een oproep aan jullie om de stekjeskraam te bemensen. 
Verder leuk om te vermelden is, dat we een aanbod hebben ontvangen van een koortje uit Brabant 
dat op een paar tuinlocaties hun liederen ten gehore zullen brengen.
En Kunst in de tuinen…….ook al zo inspirerend. 
Je komt toch ook wel ?!

Nog even samengevat: Open tuinen weekend, 8 en 9 juni, (traditioneel het 2e weekend van juni)
Nodig zijn:
   o  Bakkers/baksters om véél taarten/cake/boterkoek etc. te bakken 
   o  Vrijwilligers om de kerk te bemensen 
   o  Hulp in een tuin om de bezoekers te ontvangen, gebak te verkopen of koffie/ thee te schenken…      
   o  Hulp bij de verkoop, uitserveren, afwas etc. in de theetuin 
   o  Hulp in de stekjeskraam 
Laten we ons weer inzetten voor een super geslaagd weekend en gezamenlijk de handen ineenslaan 
om met dit gezellige evenement weer een mooi bedrag op te halen.  
Op de tafel in de Kleine Kerk ligt een aanmeldingslijst. Mogen wij weer op jullie rekenen?

Maxi Joustra, Géke Kloosterman, Adri Franke, Editha Kraak, Ines van Steenkiste en Marjan Luyk 

 Nieuws uit Mozambique
Bomen, storm en zon
Op zaterdagmorgen staat hij soms op me te wachten, achter een boom vlak 
bij m’n huisje; Agosto heet hij. Ik heb ‘m leren kennen op wat ik sinds een 
tijdje het ‘Jericho pad’ noem. Een zandweg waarover ik naar Mangomo fiets, 
een gehucht hier een paar kilometer verderop. Ik rijd dan tussen metershoge 
suikerrietstengels en speur naar vogeltjes. Sommige van die gevleugelden 
zijn vúúrrood en anderen hebben fabuleus lange staarten. Ik fiets altijd graag 
naar Mangomo, maar in het suikerrietgewas blijken soms ‘mapangas’ -bandie-
ten - te zitten met grote kapmessen die mensen lastig vallen. Als ik nu afsla 
richting het bewuste zandpad, vraag ik me soms af of ik in geval van nood een 
Mozambicaanse Leviet, priester of Samaritaan zal tegenkomen. Ook denk ik 
aan die keer dat ik vlakbij een township in een ander Afrikaans land van m’n 
fiets werd getrokken. Ze hadden het op m’n rugzak voorzien, maar deze hield 
ik stevig vast. 
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Vervolgens gingen de mapangas ter plaatse er op mijn 
geleende tweewieler vandoor. Meestal kom ik op het ‘Jericho pad’ gewoon een vriendelijke enkeling 
tegen, al dan niet met een groot kapmes. Op een dag ontmoette ik daar Agosto en ik stopte. Hij kwam 
uit school en had een zeer originele schooltas, gemaakt van een meelzak. 
Ik maakte een praatje met hem. Hij bleek te kunnen lezen! 
Ik gaf hem een boekje in het Sena, zijn moedertaal. Een week of wat 
later kom ik hem weer tegen; hij keek niet op of om en al lopend las 
hij in z’n boekje. Ik stopte weer en maakte nu ook kennis met zijn oma 
Lozeta en twee neefjes, die ook in de buurt waren. De drie jongens 
bleken bij  hun oma te wonen; de vader van Agosto zat in de gevange-
nis en de vader van de twee anderen woont in de stad met een andere 
vrouw. De moeders waren overleden. Vanaf deze dag bezocht ik oma 
Lozeta en haar kleinkinderen af en toe. Oma was altijd bezig óf op het 
land, óf met het wannen van rijst of meel. Wanneer ik kwam, mochten 
haar kleinkinderen met me lezen en ze stuurde hen ook steevast 
naar school! Op zaterdagmorgen 9 december bleef Agosto echter niet 
achter een boom staan, maar riep me en vertelde dat zijn oma de avond
ervoor was overleden. Ik sprong op de fiets, want een begrafenis op het 
platteland volgt heel snel. De stoet bleek al op weg naar de begraaf-
plaats, maar het lukte nog om aan te sluiten. Het laatste stuk moesten 
we door het water. Tijdens de begrafenis werd er regelmatig gespoten 
met een soort geurverfrisser bij de van riet gemaakte doodskist. 
De kleren van de overledene werden in het graf gelegd. Er werd 
gevraagd of iemand nog iets wilde zeggen.

Ook ik stapte naar voren en in mijn beste Sena probeerde ik mijn waardering voor deze oma te 
verwoorden in de zorg en toewijding voor haar kleinkinderen. Ik had niet kunnen vermoeden dat ik 
krap twee maanden later, ook op een zaterdag, opnieuw aan een graf zou staan. Deze keer om mijn eí-
gen moeder te begraven. Behoorlijk onverwachts was ik twee dagen na de begrafenis van oma Lozeta 
afgereisd naar Nederland omdat mijn moeder ongeneeslijk ziek bleek te zijn en er geen op genezing 
gerichte behandeling meer mogelijk was. Ik ben dankbaar voor de tijd die we nog kregen vóór haar 
sterven. Een tijd die Ida Gerhardt noemt ‘een bijna van gehavendheid genezen’ zijn. Het meeleven 
van veel verschillende mensen was bij tijden overweldigend. Van een Mozambicaanse student kreeg ik 
het volgende, ontroerende berichtje: ‘Indirect maakte jouw moeder ook deel uit van míjn leven, want 
zonder haar had ik jou nooit leren kennen en zou ik nu niet kunnen studeren.’ Inmiddels ben ik weer 
afgereisd naar Mozambique en eergisteren kwam Agosto weer tevoorschijn vanachter een boom om 
me te begroeten. Ik moest denken aan een deel van het verhaal dat Manu Keirse, een Vlaamse rouw-
specialist, vaak vertelt over 3 bomen: ‘Tijdens een storm waren 3 bomen een grote tak kwijtgeraakt. 
Ze gingen elk op een andere manier met hun verlies om. De 1e  boom rouwde jaren later nog steeds 
om zijn verlies en zei tegen de zon die hem uitnodigde om te groeien: ‘Nee, dat kan ik niet. Ik heb 
een belangrijke tak verloren.’ De 2e  boom was zo geschrokken, dat hij had besloten het verlies snel te 
vergeten. De plek van de wond was moeilijk te vinden en was verstopt achter vochtige bladeren, die 
lagen te rotten. De derde boom was ook geschrokken van de pijn en de leegte. Het eerste jaar had hij 
tegen de zon gezegd: ‘Nu nog niet..’ Toen de zon het 2e voorjaar terugkwam, had hij gezegd: ‘Ja zon, 
verwarm mij maar, zodat ik mijn wond kan verwarmen.’ Toen de zon het 3e voorjaar weer terugkwam, 
sprak de boom: ‘Ja zon, laat mij groeien. Ik weet dat er nog zoveel te groeien is.’ 
Agosto en ik. Allebei een grote tak verloren en de zon schijnt.

                                                                                                           Groet,  Léonie

 Lisebette en de Torenkerk
In het novembernummer van het Bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse 
Kerken, verscheen een uitgebreid artikel over de Torenkerk.                                                                                 
De schrijver van dit artikel, dhr. G.J. Lepoeter, heeft dertig exemplaren 
gratis beschikbaar gesteld. 

Ben je geïnteresseerd ?
Neem dan contact op met Piet Aarnoutse.
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 Commissie van Kerkrentmeesters Veere
Penningmeester(s)
Als commissie zijn we heel blij dat dhr. en mw. Stevense het college willen komen versterken, zij zullen 
het penningmeesterschap van Hielke Heij overnemen. Sinds vorig jaar wordt een gedeelte van de 
financiële administratie door het KKA uitgevoerd, toch blijft er voor ‘onze’ penningmeester het nodige 
werk over.  Het was heel fijn dat Hielke dit werk, naast de vele werkzaamheden voor het onderhoud van 
de gebouwen, heeft willen oppakken. Dank je wel !
Actie Kerkbalans
In januari zijn de brieven van de actie kerkbalans door een grote groep vrijwilligers bezorgd en 
vervolgens hebben zij de reacties ook weer opgehaald. Het college is blij dat we bijna van alle leden 
een reactie hebben mogen ontvangen. De toezeggingen stemmen ons hoopvol voor het financiële jaar 
2024, de toezeggingen liggen in de buurt van het begrote bedrag. Hartelijk dank voor uw toezegging.
Collectebonnen
Sinds zondag 17 maart kan er in de dienst in Veere tijdens de collectes middels een QR-code 
gedoneerd worden. Op de beamer worden twee QR-codes getoond, één voor de kerk en één 
voor de diaconie, deze codes hangen ook op het mededelingenbord in de kerk. Doneren kan natuurlijk 
ook nog steeds met contant geld of collectemunten. 
Voor de invoering van de collectemunten was het mogelijk om collectebonnen aan te schaffen. Er zijn 
nog steeds wat van deze bonnen in omloop en daardoor staat er ook elk jaar een post voor op 
de jaarrekening. In de collectezak vinden we de bonnen niet meer terug, vandaar dat we van deze 
bonnen af willen. In de maand april kunt u ze nog gebruiken om te doneren. Het restbedrag zal in mei 
overgemaakt worden naar een goed doel.
BHV
Binnenkort wordt er een herhalingsbijeenkomst reanimatie georganiseerd voor vrijwilligers van de 
kerk. Het zou fijn zijn als er wat meer mensen aan mee zouden willen doen. Een uitbreiding is wenselijk. 
Geeft u zich op?

                                                    Met hartelijke groet namens het college,  Heleen Slingenberg
 

 Collecteopbrengsten
 
  4 februari -Veere Kerk  €    89,15
 KiA Bangladesh  €  117,70
11 februari -Gapinge Vluchtelingen in Griekenland  €    97,20
 Kerk                                      €    85,25
18 februari -Veere Kerk  €  167,60
 Binnenlands diaconaat  €  193,55
25 februari -Gapinge Kerk                                       €  104,99
                         Diaconie                                  €    92,66
  3 maart -Veere Kliederkerk  €  100,20
 Diaconie  €    97,70
17 maart -Veere Kerk  €    91,55
 KiA Rwanda  €  234,95 
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  Waar collecteren wij voor in april
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 
Deze staan hieronder vermeld en op de website van de kerk.
Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

 7 april
1e collecte: Kerk 
2e collecte: Diaconie 

 14 april
1e collecte: Bloemengroet 
2e collecte: Kerk

 21 april                                                                                                                                          
1e collecte: Kerk
2e collecte: Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in 
Noord-UgandaDe stichting is een Zeeuws initiatief van een 
aantal mensen dat zich betrokken voelt bij de ongelijkheid in 
de wereld. Door een aantal bezoeken aan ontwikkelingslan-
den én de aanwezige kennis op het gebied van de bijenteelt 
is het plan ontstaan om in Uganda bijenteeltprojecten op 
te zetten die de levensomstandigheden van een flink aantal 
boerenfamilies moet verbeteren. De stichting zoekt samen-
werking met coöperaties en samenwerkingsverbanden van 
bijenhouders/boeren en verzorgt 3 of 4-daagse trainingen op 
het gebied van de bijenteelt en succesvol ondernemerschap.
Ook worden er cursussen ‘Train de Trainer’ aangeboden.  Bij de inhoud van de trainingen moet 
gedacht worden aan:  * het opzetten van een model bijenstand   * het verzorgen van bijenvolken 
gedurende het hele jaar * de overgang van boomstamkorven naar kasten met losse raampjes  
* het oogsten en verwerken van honing en bijenwas   * het inrichten van een werkplaats en winkel 
plus de daarbij behorende administratieve   handelingen en verplichtingen.
Na de trainingen worden de meeste projecten voorzien van beschermende kleding en gereedschap. 
De bijen in Oeganda zijn zo defensief dat goede bescherming nodig is.De kleding en gereedschap 
worden nooit verstrekt aan individuele bijenhouders, maar aan de verenigingen of coöperaties die 
daarvoor een bibliotheeksysteem moeten opzetten. Bijenteeltmaterialen zijn niet dagelijks nodig, de-
len met de buren is een goede optie. Tegen een kleine vergoeding kan men een bijenoveral, beroker, 
handschoenen, e.d. een paar dagen lenen. Bij haar activiteiten laat de stichting zich leiden door de 
uitgangspunten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 28 april
1e collecte: Kerk 
2e collecte: Diaconie 

  Veere     Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
 Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05 
 Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                  Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57
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   7 april 
  Veere Mw. L. de Muijnck  (Driewegen)
  collectes:  Kerk  
   Diaconie

14 april 
  Gapinge ds. G.J. Ruitenberg  (Zoutelande)
  collectes: Bloemengroet 
   Kerk

21 april 
  Veere ds. K. de Putter  (Oostkapelle)
  collectes: Kerk
   Diaconie

28 april 
  Gapinge ds. C. Bakker  (Middelburg)
  collectes:  Kerk
   Diaconie

  4 mei  Vesper - 19.00 uur
  Veere Heleen Boone

  5 mei 
  Veere ds. D. Coppoolse  (Odijk)
  collectes: KiA Oekraïne
   Kerk

Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh
   7  april 15.00 uur ds. Pim Steenbergen  Avondmaal 
 21  april 15.00 uur ds. Anke Datema-Boonstra
   5  mei 15.00 uur dhr. Jaap Almekinders

 
  

Kerkdiensten in de maand april
De kerkdiensten worden in Veere of Gapinge gehouden aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 4 mei
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 25 april !

Email:  verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

 

1 Petrus 1:3 NBV

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus:
in Zijn grote barmhartigheid 
heeft Hij onsopnieuw geboren 

doen worden doorde 
opstanding van Jezus Christus uit 

de dood,waardoor 
wij leven in hoop.

© Leni van Marion-Kraaijeveld


