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  Meditatie
     Koninklijk?
Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u!’ (2 Samuël 12:7a)

‘Doe lekker zelf normaal.’ De uitspraak van premier Mark Rutte komt in 
promotiefilmpjes van de NPO weer ruimschoots onder de aandacht. 
De ene politicus roept ‘Doe normaal man’ en direct worden die woorden, 
als waren het pingpongballen, teruggeslagen. We zagen het destijds met 
verbazing aan. Invloedrijke politici roepen naar elkaar alsof ze op de camping 
staan. 

Gewoon geworden
De verbazing is intussen minder geworden, het lijkt bij sommige politici gewoon geworden om niet eerst je woorden te wegen. 
Het zou succes hebben om voor het oog van het land te roepen wat als eerste in je opkomt. Alsof dat zonder gevolgen is.
Die politieke koers kom je ook in andere landen tegen. De indruk wekken dat je met grove taal heel gewoon bent en daarmee de 
stem van het volk verwoordt. Alsof dat niet ook zorgvuldig en weloverwogen zou kunnen. Hoe kijk je dan naar mensen?

Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Lange tijd stond het huis van onze samenleving zo stevig overeind dat je je probleemloos kon gedragen alsof jij nergens iets mee 
te maken had. Vooral in Nederland leek die verlate puberteit bij mensen van volwassen jaren er vaak bij te horen. Onder het mom 
van ‘we willen niet braaf zijn’. Inmiddels staat dat huis niet meer zo stevig. Je kunt als zorgverlener of journalist er niet meer op 
vertrouwen dat mensen bijvoorbeeld rond Oud en Nieuw ‘normaal doen’. 
Het komt steeds meer aan op onze persoonlijke keuzes. Welke koers jij hebt uitgezet in jouw dagelijkse keuzes. Je kunt je ook 
koninklijk gedragen. Als je in een wachtkamer zit, of in de rij staat of iemand aan de telefoon hebt die niet erg behulpzaam is. 

Weet jij wat koninklijk is?
Als kerkelijke gemeente kunnen we ons oefenen in deze actuele vragen naar ons gedrag. Het voldoet niet langer om te zeggen 
‘ja, maar hij doet het ook’. Dat is betekenisloos gepingpong. Wat normaal is, wacht als een zeekaart op tafel. Welk kompas benut jij, 
welke koers zet jij uit? Breng eens onder woorden waar je uit wil komen. 
Inspirerend is het verhaal over koning David, die bezoek krijgt van de profeet Natan. Vanaf een troon kun je luisteren naar wie je 
wil. De profeet vertelt een spiegelverhaal over een arme man met één lammetje. Een rijke man pakte hem heel oneerlijk dat 
lammetje af. David ontsteekt in woede ‘dat is toch niet normaal, ik zal die rijke man wel eens leren’. Waarna Natan zegt ‘die man 
dat bent u’. Die spiegel brengt David tot inkeer over zijn wangedrag jegens Uria en zijn vrouw Batseba. 
Ik denk dat het koninklijk is hoe David tot bezinning komt, zich echt laat aanspreken op zijn gedrag. Terug naar wat normaal mag 
zijn. Waar kun je koninklijk gedrag nog meer aan herkennen? 

                                                                                                                 
   ds. Michiel de Zeeuw
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 Vanuit de pastorie ‘In de hof’
  
        Ter gedachtenis van Lenie Zondervan 

  Tijdens de kerkdienst van 17 november schetste ds. Gerrit Klein haar leven: “Helena Maria Zondervan-Pikaar 
werd geboren op 18 april 1935 in Yerseke.  Ze overleed 14 november jl. in Veere, op haar kamer in Nieuw-Sandenburgh. 
Op de rouwkaart een mooie foto, waarin velen haar zullen herkennen: Een open blik, een lach om de mond. Ze was een sociale 
vrouw, graag onder de mensen.
Vaak te gast bij allerlei activiteiten van de kerk. Totdat dat niet meer ging. 
Ik herinner me dat ze actief is geweest in het ZWO-werk van de kerk; daar kon ze vol overgave over vertellen. Ook is ze koster 
geweest.  Al vroeg in haar leven werd ze weduwe; haar man Willem Kornelis Zondervan overleed in 1993. Dat was een groot 
verdriet. Evenals het verlies van haar schoonzoon Koen, de man van dochter Anja. Dat was ook voor Lenie zeer ingrijpend. 
Ze hield veel van haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, die op verschillende plekken in Europa en daarbuiten wonen 
en werken.  Ook daarover had ze altijd vele verhalen. Ze is vaak op reis geweest of had bezoek van ver.”

Na het aansteken van de kaars aan de Paaskaars heeft haar vriendin Truus Kroon de steen met haar naam in de gedachtenishoek 
neergelegd. Aansluitend zong de gemeente lied 416, ‘Ga met God, want Hij zal met je zijn’, een lied waar Lenie veel steun in vond. 
Op 21 november waren ook veel gemeenteleden aanwezig in het uitvaartcentrum, waar in een waardevolle plechtigheid veel 
persoonlijke woorden klonken. 

 Leven is meeleven
       Voor Ben en Heleen Slingenberg brak plotseling een spannende tijd aan door ernstige hartklachten van Ben. Gelukkig kon hij 
uiteindelijk goed geholpen worden in het ziekenhuis.  Het blijft helaas nog zoeken hoe het goede hartritme bewaard kan worden. 
We wensen hun sterkte toe in de onzekerheid die dat brengt.
Leo Sturm zit midden in het proces van behandelingen. Na de eerste indrukken van de chemokuren weet hij nu beter wat te 
verwachten. Jolien en hij zijn positief over hoe het gaat en werden daar, tot hun dankbaarheid, in bevestigd door tussentijds
onderzoek. Dat zegt nog niet alles, maar hoopvolle indrukken zijn altijd van waarde. Dat de verdere behandelingen ook goed 
zullen verlopen wensen we hun van harte. 
Allen die door tegenslag een moeilijke tijd doormaken, wensen we moed en ontwikkelingen ten goede toe. 
Deel, als het kan en lukt, met anderen van wat je doormaakt. Vergeet daarbij de beste Luisteraar niet.  Altijd bereikbaar. 
 
 Koffie Korenmaat
        Met gezelligheid is iets bijzonders aan de hand. Soms heb je er ruimschoots van over en 
soms kun je er best een scheutje extra van gebruiken. Dat geldt voor jong en oud. 
Bij mijn kennismaking met Koffie Korenmaat merkte ik dat daar een mooie uitwisseling 
van gezelligheid plaatsvindt. Leuke verhalen over Zeeland en over Veere in het bijzonder, 
bij een lekkere kop koffie. 
Er is veel dat ik nog niet weet, dus ik vraag honderduit op deze donderdagochtenden 
en krijg uitleg in kleurrijke verhalen. 
Heeft u nog wat gezelligheid of wetenswaardigheden over, dan zien we u daar graag. 
Ook als er u gewoon luisterend bij wil zitten. Mooi hoe dat gaat bij Koffie Korenmaat! 

 Vakantieweek 
      Na alle drukte van de verhuizing voelde de week herfstvakantie weldadig.  We troffen het met mooi weer. De nazomerzon 
legde prachtig uit waarom Mondriaan de bomen op Walcheren ooit in verrassende tinten weergaf.  De akkers naast ons fietspad 
werden ondertussen met ruggetjes bekleed. 



3

Ook het Marie Tak van Poortvlietmuseum bood en biedt met de expositie ‘vader en zoon Israëls’ de ogen een vakantiedag. 
Als u in de gelegenheid bent, ga dan echt even kijken. 
Bijvoorbeeld naar het zelfportret van Jozef, waarbij hij zich maar een beetje wil laten kennen. 
Het licht valt op zijn haar, zijn gezicht wacht in de schaduw. Kennismaking in stapjes.

 Gemeenteavond
      Over kennismaking ging het ook op onze gemeenteavond. Er lagen dik honderd ansichtkaarten over tafels verspreid. 
‘Kies een kaart uit en neem die mee om daarmee iets, dat misschien minder bekend is, te vertellen over jezelf.’ Het bracht, nadat 
ik bij wijze van inzet over mijn levensgeschiedenis verteld had, waardevolle gesprekken in groepjes. Laat je kennen, in stapjes. 
Elkaar ‘als nieuw’ bezien. Zo worden we gaandeweg meer reisgenoten. Daarna verdiepten de gesprekken zich, naar aanleiding 
van het jaarthema, bij wat vergeving teweeg kan brengen. 
Na afloop was er een boekentafel met opbrengst voor Kerk in Actie, met een bundeling columns, liedbundels, CD’s en boekjes 
ter meditatie. Op verzoek zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.  

 Rond de tafel
      Mij was verteld dat de Kompasmaaltijd al oude papieren had. Ik was dan ook 
benieuwd hoe de maaltijd voor alleengaanden, die ik ook kende uit Dordrecht 
en Warns, hier zou worden ingevuld. Het initiatief bleek nog helemaal jong en 
vol van smaak. 
Tafelgenoten die betrokken op elkaar – ‘weet jij waarom zij er niet is? ’-elkaar de 
schalen aanreiken. En niet minder de indrukken van hoe het met hen gaat. 
Een groot compliment voor wie het eten bereidden. Na afloop zoemde er rond de 
tafel ‘wat hebben we weer verrukkelijk gegeten’. Als je samen eet deel je zoveel meer. 

  Verbindingen
       Het is mooi om in allerlei indrukken te merken hoe de kerkgemeenschap van Gapinge en Veere via haar leden verweven is in 
de samenleving. 
Soms zijn contacten intensief, soms is er ruimte voor een nieuw begin. 
In een plezierig kennismakingsgesprek met de directeur van de basisschool in Veere, hoorde ik allerlei bekende namen 
voorbijkomen. Inzet van mensen als bouwstenen voor een fijne school en een waardevolle samenleving. Misschien mag ik hier 
de Oliebollenactie van de school bij u aanbevelen? Onder het motto ‘Geniet van de heerlijkste oliebollen en sponsor tegelijk’, 
komt de opbrengst ten goede aan het schoolplein van De Magdalon. U zult er vast nog van horen, of via kinderen van lezen.
Alle groepen van de basisschool komen in week 50 naar de Kerststal kijken, bij de ingang van de Kleine Kerk. 
Daarbij kunnen mooie verhalen gedeeld worden.

  Adventsproject
      Bij de ingang van de Kleine Kerk staat de Kerststal. Fraai gemaakt en onderhouden door gemeenteleden. Die Kerststal is als 
een bundeling verhalen.Verhalen over de weg naar koning Jezus. Dit jaar benutten we de figuren uit deze Kerststal als oefening 
voor Advent. Elk van de figuren heeft ons iets te vertellen over wat koninklijk is.  Steeds staat een van hen voor in de kerk. 
Dat raakt aan onze lezingen en we zingen er een speciaal Adventslied bij: ‘Wat zou de echte koning doen?’.  Op de website van 
onze gemeenten zijn het lied en de lezingen alvast in te zien. 
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  Festival of Nine Lessons and Carols
      Op zondagmiddag 22 december is er de mooie gelegenheid om deel te zijn van een Engelse traditie. Het ‘Festival of Nine 
Lessons and Carols’ is hier inmiddels een vertrouwde vorm.  We luisteren naar de negen Bijbelgedeeltes in het Nederlands en 
zingen daarbij de klassieke en vertrouwde Christmas Carols in het Engels.  Alexander Koole begeleidt ons op het orgel. 
Het verbindende thema bij de lezingen is ‘Licht dat in de nacht begint’. Als lectoren nodigen we mensen uit die in eenzelfde 
beroepsgroep werkzaam zijn. Wilt u weten wie dat zijn, dan begroeten we u die zondag graag om 16.00 uur in de sfeervolle 
Torenkerk te Gapinge.  Het eerste lied ‘Once in royal David’s city’ neemt ons al mee in zoveel herinneringen en vergezichten die 
Christmas Carols kunnen brengen. 
 
  Kerstfeest
     Ik verheug me op de indrukken van hoe Kerstfeest in jullie midden gevierd wordt. Op de kansen om de bemoediging te delen 
van een oud verhaal dat ons als nieuw tevoorschijn roept. 
Op deze plaats wens ik u en jou alvast een inspirerende Advent en een hartverwarmend Kerstfeest toe. 

Met een hartelijke groet, 
ds. Michiel de Zeeuw

  Jonge mensen
      Toekomst
‘Ik moet stage lopen, maar ik weet helemaal niet wat ik wil worden’.  Misschien herken je dat wel. 
Je moet iets kiezen, maar wat. Wat zou nou jouw plek zijn in deze wereld? Je wilt misschien niet
worden wat je  ouders zijn, maar wat dan wel?  Nadenken over de toekomst valt niet mee. 
Het heeft veel te maken met wie je zelf bent en waar je graag je bijdrage aan zou  willen leveren.

Als je denkt ‘wie zit er nou op mij te wachten?’ of ‘wat zou ik nou kunnen’, dan denk je eigenlijk 
dat je niets te bieden hebt. 
Jammer. 
In de kerk is de periode van Advent begonnen. ‘Komst’ betekent dat woord. We denken na over toe-komst. Hoe Jezus naar onze 
wereld toe gekomen is. Wat had Hij er te zoeken? Wat maakt het eigenlijk uit dat Hij er was?  Als je de verhalen van Jezus leest, 
merk je dat Hij elke keer mensen tevoorschijn roept. Kom maar, jij hebt toekomst. Jij doet er toe. Jouw bijdrage telt. 
Dat zijn verhalen die helpen om er ook zelf in te gaan geloven. En te denken: ook mijn plek ga ik vinden.  Want ik doe er toe. 
Zo is het, je bent deel van een hoopvol verhaal. 

We wensen je een fijne Advent en straks een mooi Kerstfeest!

lied voor Advent op wijs van Gezang 737

1.Wat zou de echte koning doen?
Een vraag voor groot en klein
of recht en liefde ertoe doen
en of wij eerlijk zijn

2.Toen zoveel anders was gegaan
dan Jozef had verwacht,
koos hij om naast zijn vrouw te staan. 
Uit Davids nageslacht…

3.‘Begin als nieuw, maak kwaad weer goed’,
Johannes roept naar mij.
‘Leef nu jouw koning tegemoet,
zijn rijk is zo dichtbij.’

4.Herken wie hier de wijsheid draagt;
welk inzicht geef jij door?
Wie het met zachte krachten waagt
volgt het royale spoor. 

5.Zo vaak wordt er de baas gespeeld
door wie maar schreeuwt of graait,
en wie zich door veel geld verbeeldt
dat alles om jou draait.

6.Wie telt er mee, wie mag er zijn;
zijn zwakken steeds de klos?
Ooit stonden bij die koning klein
de ezel en de os.

7.Waar zou een echte herder gaan
als jij geen mens wilt zien
-verdwaald geraakt in je bestaan-
en boos bent bovendien.
   
8.Een schaap graast rond in kwetsbaarheid;
de wolf wint snel terrein.
Ben jij een herder die op tijd
beschermt wie weerloos zijn?

9.De koningen van geld en goud
gebruiken jou en mij.
Wie eerlijk deelt brengt welbeschouwd
Gods koningschap dichtbij.

10. Maria ziet rondom haar kind
hoe mensen weer als nieuw
gaan leven. Zie jouw tijd begint
waar jij bij hem wil zijn.  

11.De wijzen lazen van omhoog
een koninklijk verhaal.
Veelkleurig als de regenboog
spreekt wijsheid ieders taal.

12.Wat zou de echte koning doen
als jij hem blij begroet?
Royaal jou dagelijks voorzien
van licht dat leven doet!

Wat zou de echte koning doen?
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 Uit de kerkenraad
Ik schrijf dit stukje op woensdag 27 november. 
Vandaag is het Dankdag op de Bevelanden en Walcheren. En dan komt haast als vanzelf een 
tekst naar boven waarin Paulus zegt: ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder 
alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt’.  

Dankbaar zijn we als kerkenraden en gemeenten voor de nieuwe start die we dit jaar mochten maken met ds. Michiel. 
Wat was het mooi om met zoveel gemeenteleden samen op de gemeenteavond een start te maken met het jaarthema ‘Als nieuw’.
Elders in dit kerkblad vindt u een korte terugblik op de gemeenteavond. Vragen en/of opmerkingen die toen te horen waren, 
vinden hun weg naar de kerkenraadsvergaderingen en ziet u vast nog wel eens terug in de verslagen.

Dankbaar zijn we als kerkenraden ook voor de bevestiging van Ineke van Wallenburg als ouderling/pastoraat in Veere. We heten 
haar van harte welkom en wensen en bidden haar vreugde en zegen in haar werk toe.

Dankbaar zijn we ook voor wat we als kerk voor inwoners en toeristen kunnen betekenen door openstelling van het kerkgebouw. 
Fijn dat er iedere keer weer zoveel gemeenteleden zijn die zich hiervoor in willen zetten. En wat horen we veel rijke verhalen terug 
van de contacten met bezoekers.

In alle verdriet wat dat met zich meebrengt, zijn we ook dankbaar voor de twee mooie gedachtenisdiensten die we mochten 
hebben in beide gemeenten. Laten we ook daarin als gemeenteleden om elkaar heen blijven staan en elkaar niet vergeten!
Dat kan door voor elkaar te bidden zoals Paulus zegt, maar ook door bijvoorbeeld eens binnen te wippen bij Koffie Korenmaat 
of mee te doen aan het project-kerstengelen.

Samen zijn we één in Christus!
                                                                                                             Erno A.J. Jansen | scriba

  Terugblik gemeenteavond
We kijken terug op een drukbezochte gemeenteavond waarin het jaarthema ‘Als nieuw’ centraal stond. Een thema dat je uitdaagt 
om naar medemensen en jezelf te kijken in een ander licht.  Dat ‘opnieuw naar elkaar kijken’ hebben we in de praktijk gebracht; 
met ansichtkaarten en persoonlijke verhalen.

Maar eerst was onze nieuwe predikant aan zet om zichzelf voor te stellen.
Hij deed dat aan de hand van persoonlijke verhalen, waarin hij ons een inkijkje gaf in wat hij dacht dat wij nog niet van hem 
wisten. Te veel en te persoonlijk om te publiceren, maar voor hen die er niet bij waren eens te meer een uitnodiging om nog 
eens ‘opnieuw naar elkaar te kijken’ als u met ds. Michiel of andere gemeenteleden in gesprek komt.
Ds. Michiel sloot af met de opmerking dat Joke en hij inmiddels 33 jaar predikant zijn. 

In die tijd is er veel veranderd en ogenschijnlijk is dat ook zo, als je de tijd van nu vergelijkt met de periode waarin Jezus op 
aarde was. Maar is dat wel zo? 
De druk van de Romeinen hebben we o.a. ingeruild voor de macht van Techbedrijven.  En in de vercommercialisering van nu is 
meer dan ooit het ‘verdeel en heers’ van de Romeinen terug te vinden.

Zo bekeken zijn er dus ook vandaag nog altijd kansen om een gemeente te bouwen. 
Net als toen. 
Want: Hij die met ons meegaat is nog altijd dezelfde!

We sloten de avond af met het zingen van Lied 263 waarin staat:

Gij zelf moet meegaan met uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt te einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

                                                                                                             Erno A.J. Jansen | scriba
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  Gezocht! voor Nieuw-Sandenburgh
Omdat Jo en Willy Koppejan hebben aangegeven na jaren te willen stoppen als kosters 
van Nw.-Sandenburgh, zijn we op zoek naar een nieuwe koster of kosters.
Wat houdt dat in?
Eén keer per vier maanden is de PKN Veere de 1e en de 3e zondag van de maand aan de beurt om 
alles voor de kerkdienst gereed te maken. De stoelen en tafels worden dan samen met iemand van het restaurant klaargezet. 
De paaskaars, het kleed en de bloemen worden neergezet. Van alles wat gedaan moet worden, ligt een lijst in de kast in 
Nw.-Sandenburgh. Je loopt ook een aantal keren mee met een ervaren koster. 

Heb je interesse of vragen, dan kun je contact opnemen met Betsie Wattel, tel: 06-47016894.

  Bedankt!
      Iedereen die heeft meegedaan aan de actie Schoenendoos en voor 
de Voedselbank willen we hartelijk bedanken!!

Diaconie Gapinge/Veere

  Jarigen en jubilea in de maanden december, januari en februari

Dhr. en mevr. Geschiere-Looise 
hopen op 10 december hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren.  

Dhr. Mesu 
hoopt op 12 december 78 jaar te worden.

Mevr. Louwerse-Kasse 
hoopt op 18 januari 94 jaar te worden.

Mevr. Paauwe-Wondergem 
hoopt op 19 januari 91 jaar te worden.

Dhr. Audenaert 
hoopt op 30 januari 79 jaar te worden.

Dhr. Walraven 
hoopt op 4 februari 78 jaar te worden.

                                            Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst! 

Nw. Sandenburgh
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  Kompasmaaltijd 

     Op maandag 9 december en maandag 6 januari zijn er de Kompasmaaltijden, 
om 18.00 uur in de Korenmaat. Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel.  
Het kookteam zal zijn best doen, er weer wat lekkers van te maken… 
 

  Inloopmorgen 10 december 
Op dinsdag 10 december wordt de volgende Inloopmorgen gehouden, 
van 10.00 tot 11.30 uur in de Korenmaat. We spreken dan over de recente 
gemeenteavond. Die was voor de meeste deelnemers wat laat op de dag, 
waardoor ze er niet bij konden zijn. Ds. Michiel vertelt ons wat er zoal die 
avond op 21 november gedeeld en besproken is. 
Vervolgens gaan we daarover in gesprek. We ontmoeten elkaar in een gezellige
atmosfeer. Iedereen is van harte welkom!
De daaropvolgende bijeenkomst is op dinsdag 21 januari. Dan spreken we 
over liederen die een speciaal verhaal met zich meedragen. Soms is dat een 
persoonlijk verhaal van een van ons, vaak is er iets bijzonders te vertellen 
over de ontstaansgeschiedenis van dat lied. 
Fijn als u erbij bent!

Informatie over de mogelijkheden om opgehaald te worden,
bel Ellen Vooijs (0118-501020) of Ineke Buiter (0118-506025)

Als KIA GaVe nemen we weer deel aan de Adventsmarkt op vrijdag 13 en zaterdag 14 december.
We zullen dan boeken, oliebollen en fotokaarten verkopen voor het project ‘Delta voor Colombia’.
Deze keer is de opbrengst voor het hele project, dus niet voor een afzonderlijk onderdeel, 
omdat alle deelprojecten het even hard nodig hebben.

We zien je graag op de Adventsmarkt!!

  Laatste levensfase
De PKN van Oostkapelle belegt enige avonden, waarin deskundigen komen spreken over de 
laatste levensfase, o.a. palliatieve zorg, sedatie enz. 
De data daarvoor zijn: maandagen 9 december 2024 en 27 januari 2025, aanvang 19.30 uur, 
in het Protestants Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 
te Oostkapelle, dat is tegenover de Dorpskerk. 
Nadere informatie is te vinden op de website van de kerk. 

U moet u wel van tevoren opgeven bij pegeuze@zeelandnet.nl.

Iedereen is welkom!
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 Evensong
Eind november begint de Adventstijd, en gaan we weer samen bekende en 
minder bekende adventsliederen zingen volgens de Engelse traditie.  
Nieuw dit jaar is de aanvangstijd, namelijk ‘s middags.
De liederen zingen we in het Engels, de lezingen zijn in het Nederlands.
In de pauze is er koffie en thee.

Datum: zondag 22 december 2024
Tijd: 16.00 uur
Plaats: Torenkerk, Gapinge
Organist: Alexander Koole
Leiding: Hans Soeting
Contactpersoon en opgave: Heleen Boone
email:  kerkextra@gmail.com
tel.:  501794

 Voor in uw nieuwe agenda… ontmoetingsmiddag! 
Op 17 januari 2025 wil de gezamenlijke diaconie van Gapinge - Veere een ontmoetingsmiddag organiseren. 
Deze middag zal geopend worden met een bezinningsmoment door ds. de Zeeuw. 
Hierna mogen we luisteren naar de verhalen van Léonie Dieleman, ons gemeentelid 
uitgezonden naar Mozambique. 
Zij zal ons aan de hand van een diapresentatie laten zien hoe zij daar leeft en werkt.
De middag begint om 14.00 uur met een kopje koffie / thee 
en zal rond de klok van 16.30 uur afgelopen zijn. 
De plaats voor deze gezellige bijeenkomst is de Torenkerk in Gapinge.
Vindt u het leuk om iemand mee te brengen…: van harte welkom!

Wij hopen op een fijne ontmoetingsmiddag en heten u daarvoor alvast hartelijk welkom.

Met een vriendelijke groet, Diaconie Gapinge - Veere 
Wilt u gebruik maken van vervoer, neem dan even contact op met: Lies Sturm (06-46842951).
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  Nieuws uit Mozambique
Taal en breuken
Jaren geleden kwam ik in Mozambique een Nederlander
tegen die Zeeuws sprak met een Westkappels accent. 
Het zorgde voor een soort taal-kick waar ik enorm van 
genoot in het Afrikaanse. Ook herinner ik me ooit in een 
vliegtuig na jaren weer onvervalst Carioca te horen, het 
Portugese accent dat in Rio de Janeiro gesproken wordt. 
Ik draaide me om en vroeg of ik even mee mocht luisteren; 
de klanken streelden m’n gehoor. 
Aan deze voorvallen dacht ik terug toen ik meemaakte dat 
een aantal van de studenten op de lerarenopleiding voor 
het eerst hun eigen taal op schrift zagen en ze in staat 
waren deze te lézen. Ze stráálden!           De tien finalisten en de flyer van de voorleeswedstrijd.

Zoals u wellicht weet, draai ik hier o.a. op een lerarenopleiding een life skills 
programma voor de eerstejaars, als persoonlijke en professionele toerusting. 
Van de 60 nieuwe studenten waren er dit jaar 25 met Sena als moedertaal. 
Inmiddels waren er ook net 4 nieuwe boekjes in die taal van de pers gerold. 
Voor het eerst geïllustreerd door Mozambicanen! Er zijn nu zo’n 15 kleurrijke 
boekjes met gave verhalen en aan nieuwe boekjes wordt gewerkt. 
De verhalen worden hier in Lamego door mensen uit het dorp vertaald. 
Van ieder boekje worden er 1000 gedrukt. Dit was tot nu toe mogelijk door 
giften van Stichting Serafim en Stichting Solino. Ik besloot om deze boekjes
ook met de Sena studenten te gaan lezen.Na enige haperingen, daar een 
paar letters anders worden uitgesproken en er vaak drie medeklinkers 
achter elkaar staan, pikten de meesten het razendsnel op en ze koesterden 
hun boekjes. ‘Mogen we deze echt houden?’, vroeg een studente. 
‘Dan ga ik ze lezen in mijn dorp met de kinderen’. 
Ik probeerde ze uit te dagen om vervolgens ‘met wat meer smaak’ voor te lezen, 
gebruikmakend van interpunctie, stemvolume en mimiek. Dat hoefde ik geen 
tweemaal te zeggen. Wat een talent! En zo werd het idee geboren om een 
voorleeswedstrijd in de Senataal te organiseren. De jury bestond uit tweede- en 
derdejaars studenten en na een voorselectie waren er uiteindelijk tien finalisten. Drie vrouwelijke studenten kwamen als winnaars 
uit de bus Ze kregen een woordenboek in de Senataal en een prentenboek in het Portugees. 
De anderen kregen een spiegeltje en een zakje kruiden. Op het spiegeltje stond: ‘je hoeft niet de beste te zijn, maar je moet wel 
het beste van jezelf geven’. En dat hadden ze dubbel en dwars gedaan; ze konden zo in de spiegel kijken! 
Ook hadden ze geleerd een verhaal op smaak te brengen. Iets wat ze heel snel onder de knie hadden gekregen.
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Ook ík had ineens iets onder de knie: GIPS!! Vorig jaar ben ik hier in Lamego van de treinrails 
gevallen en had ik m’n enkel gebroken. Opnieuw bij diezelfde treinrails schoot er een paar 
weken geleden – voor m’n gevoel vanuit het niets – een afschuwelijke pijn door m’n voet. 
Ik kon er met geen mogelijkheid meer op kon staan. Samen met José, die een paar dagen 
eerder gevallen was, werd ik naar de stad gebracht om een röntgenfoto te laten maken.
‘Gebroken’ was de conclusie en we werden allebei gegipst. Ik vertelde nog dat ik vorig jaar
ook m’n enkel gebroken had, maar in de hectiek werd dat niet gelijk goed opgepakt. 
Zat ik daar ineens immobiel in m’n huisje en moest ik al m’n werkzaamheden afzeggen. 
M’n gedachten vermenigvuldigden zich met regelmaat. 

Tegelijkertijd; in plaats van les te géven, kréég ik les: les in het ontvangen van het goede van 
de mensen hier. Als ik ’s morgens met één been uit bed kwam, bleek m’n tuin bijvoorbeeld al 
geveegd of er kwamen mensen langs met mango’s, bananen, zoete aardappelen of bonen en 
buurtkinderen gingen om een boodschap of leegden m’n vuilnisbak. Ontroerend en toch voelde ik me ook vaak akelig, nutteloos 
en dat kan diep onder de huid zitten, heb ik gemerkt. Op een zondagavond luisterde ik de preek terug van die dag van de gemeen-
te in Veere. Het ging over de gelijkenis van de wijngaardeniers en ineens zei de predikant: ‘Als de gelijkenis iets duidelijk maakt, 
is het wel dat de waarde van iemand niet afhangt van wat hij of zij presteert’. Dat zette me in figuurlijke zin weer een beetje met 
beide benen op de grond. Inmiddels ben ik uit het gips, want na een week of twee bleek m’n enkel gescheurd te zijn, op de plek 
van de niet goed herstelde breuk van vorig jaar. Ik kan er helaas nog niet goed mee uit de voeten. 
Toen ik nog wel op eigen benen kon staan, was ik ook met regelmaat op de plaatselijke middelbare school te vinden voor het 
geven van leeslessen in de lokale taal. Met het lezen en schrijven van veel leerlingen is 
het droevig gesteld. De meeste leerlingen hebben een veel grotere woordenschat in Sena 
dan in het Portugees en het – proberen te – lezen in de moedertaal maakt het begrijpend 
lezen zoveel gemakkelijker en leuker! Nu ik aan huis gebonden was, maakte ik samen met 
Délcio – een Albino student en buitengewoon muzikaal – een lied in de Senataal, waarin 
op een speelse manier acht lastigere lettergrepen zijn verwerkt.  

Het klinkt echt gaaf! Verschillende mensen hebben het lied al opgenomen om het in hun 
community te gebruiken en ik hoop het volgend jaar op de middelbare school te
 introduceren. Eergisteren ging m’n tuinhekje open en Dias kwam langs om toolkits op te 
halen met Sena-materiaal. Hij was het, die vorig jaar tijdens zijn vakantie in zijn dorp een 
soort leesclubje was gestart en zo’n 20 studenten wilden nu zijn voorbeeld volgen! 
Die toolkits met instructies had ik zittend op de bank samen kunnen stellen. 
Zo blijkt maar weer dat er ook nu ‘wegen gevonden worden, waarlangs mijn voet kan 
gaan’ zoals dat eeuwenoude lied klinkt en ik hoef er geen stap voor te verzetten...                                                           Dias & Délcio
                                                                                                                          

                                         Groet, Léonie

Lied 220

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert;
die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.
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  Wie brengt de bloemengroet 
   
  8  december fam. Francke-de Nooijer Gapinge
15  december fam. Louwerse Veere
22  december fam. Soeting-Keim Gapinge
29  december fam. Gideonse-Moens Gapinge
  5  januari fam. Buiter Veere
12  januari fam. Folcherts-Goossen Gapinge
19  januari fam. Baas Veere
26  januari fam. Aarnoutse-de Voogd Gapinge
  2  februari mevr. A. de Ridder Veere
  9  februari fam. Volmer-van Scheltinga Gapinge
16  februari fam. Louwerse Veere
23  februari fam. Paauwe-Reurink Gapinge

  Autodienst
vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
  8  december Adri Franke  Gapinge
15  december David Pouwer  Veere
22  december Peter Wattel  Gapinge
25  december Peter van Breda  Veere
29  december Editha Kraak  Gapinge
  5  januari Eelke Keersemaker  Veere
12  januari Adri Franke  Gapinge
19  januari Harry Buiter  Veere
26  januari David Pouwer  Gapinge
  2  februari Peter Wattel  Veere
  9  februari Peter van Breda  Gapinge
16  februari Editha Kraak  Veere
23  februari Rinus Boone  Gapinge

  Collecteweek Kerk in Actie
 
De collecteweek 2024 van Kerk in Actie voor kinderen in Oekraïne is achter de rug. 
Fijn dat er zoveel mensen met een collectebus langs de deuren zijn gegaan.  
Elke bijdrage telt en is waardevol. Het grote aantal collectanten maakt dat er een 
mooi bedrag is opgehaald. 
In Gapinge is een bedrag van € 354,- en in Veere is € 625,32 opgehaald.  
 
Op Walcheren hebben ruim 300 collectanten een bedrag van € 29.000, - 
opgehaald. (In 2023 was dit € 28.000, -) 
De opbrengsten van de QR-codes en persoonlijke digitale collectebussen zijn hier nog niet in verwerkt, die komen centraal 
binnen bij Kerk in Actie. De landelijke opbrengst, met daarin meegenomen de score van de QR-code en aangemaakte digitale 
collectebussen, zal later door Kerk in Actie bekend worden gemaakt. 

Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
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 Collecteopbrengsten
27 oktober Gapinge Kerk €    98,80
  Diaconie €    96,80  
  2 november Veere Diaconie (gedachtenisdag) €  119,50
  3 november Veere Kerk €  152,27 
  Werelddiaconaat Myanmar €  217,90
10 november Gapinge Kerk €    96,20
  Werelddiaconaat Bolivia €  116,90
17 november Veere Kerk €  149,42
  Voedselbank €  391,77
24 november Gapinge Kerk €    87,60 
  Pastoraat in laatste levensfase  €  130,75   

 Waarvoor collecteren wij in december en januari
      U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 

  Veere     Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
 Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05 
 Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                  Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

 8 december
1e collecte: Werelddiaconaat Ghana
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst 
te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen 
voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn 
een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van 
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang 
koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze 
om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele manier 
van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen hun pro-
ducten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge aanbod. 
Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en 
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden 
centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. 
De vrouwen gaan samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training, lukt het steeds meer 
groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciële bedrijven. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voe-
den en ze verdienen genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen.   
https://youtu.be/hJiyAC3Y9bU 

2e collecte: Kerk
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 15 december (Avondmaal)
1e collecte: Vakantiebureau Hydepark
We hoeven u als diaconie niet te vertellen dat er voor veel mensen weinig is om naartoe te 
leven. Weinig om licht en warmte van te ervaren. Mensen in armoede, mensen op de vlucht, 
mensen zonder dak boven hun hoofd...
Maar ook als het niet van buiten te zien is, of als het lijkt alsof voor alles gezorgd wordt, 
kan de werkelijkheid anders zijn:

* Mensen die 24/7 zorg behoeven, en die ook krijgen, maar die nauwelijks nog anderen 
   dan zorgprofessionals zien en spreken.
* Mensen die zorg verlenen, en niet meer aan zichzelf toekomen.
* Mensen rondom wie er al veel mensen zijn weggevallen, en die vereenzamen.
* Mensen die de huur en de boodschappen nog net betaald krijgen, maar zich voor de rest alles moeten ontzeggen, 
   en die daardoor niet meer echt meedoen.
Hoe mooi zou het zijn, als we ook hun iets kunnen geven om naar uit te kijken?

Het vakantiebureau kan dat doen. Door vakantieweken mét zorg en aandacht mogelijk te maken, juist voor deze mensen. 
De mensen van wie vaak vergeten wordt dat ook zij hier enorm van kunnen opfleuren!
We kunnen dat al vele jaren doen, dankzij enkele duizenden vrijwilligers maar ook dankzij de vele grote en kleine giften, 
van particulieren maar ook van diaconieën!
https://youtu.be/sUnVTtb10wo 

2e collecte: Kerk

 22 december
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

 24 december
1e collecte: SOV
Collecte kerstnachtdienst (SOV)
In Brufut in Gambia steunt de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere 
al jaren een door oogarts Lamin Sanyang opgerichte oogkliniek. In het 
verleden kwam deze oogarts één keer per maand naar de kliniek en 
verrichtte dan wel 25 staaroperaties op één dag, zijn vrije zondag. 
De kosten voor deze kleine ingreep moesten de Gambianen zelf betalen, 
ongeveer €10. Voor velen een enorm bedrag. In het verleden heeft de SOV, 
mede dankzij u, voor heel veel mensen deze operatie kunnen betalen. 
Gelukkig staat de ontwikkeling in Brufut niet stil: 
Na ruim negen jaar werd eindelijk de belofte van de overheid waargemaakt. 
Na zoveel jaren is er nu een vaste oogchirurg aangesteld voor de oogkliniek! 
De nieuwe man heet Karafa Maron. Hij heeft wat minder werkervaring dan Lamin Sanyang, dus opereert hij nog altijd met een 
meer ervaren chirurg naast hem ter assistentie. Hij is vijf dagen van de week aanwezig en houdt zich naast opereren, 1 à 2 dagen 
per week, 5 à 6 operaties per dag, ook bezig met het helpen van oogpatiënten die dagelijks de kliniek bezoeken.
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Voor zaken die bijvoorbeeld het onderhoud betreffen en zéker voor het aanvullen van het altijd grote tekort aan oogmedicijnen, 
die de mensen zelf moeten betalen, kan men onze hulp nog steeds gebruiken. Omdat de medicijnen schaars zijn, zijn ze extra 
duur. Doordat dr. Maron zo frequent in de kliniek aan het werk is, is er behoefte aan een grotere wachtruimte.
In januari starten 2 Gambiaanse jonge vrouwen met de opleiding tot verpleegkundige. De geschatte studiekosten per jaar 
bedragen € 1500. De SOV wil graag de studie van één van hen bekostigen. In de collecte tijdens de Kerstnachtdienst wordt uw 
bijdrage gevraagd. 
Résumé: uitbreiding wachtruimte oogkliniek, oogmedicijnen, studiekosten van 1 verpleegkundige.

2e collecte: Kerk

 25 december
1e collecte: KiA Kinderen in de knel
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen 
gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de 
drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of 
daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld 
aan de gevolgen van de oorlog in hun land. 
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 
Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 
kinderen. Daar helpen we ze graag bij. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in 
het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. 
Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben of het zelf kunnen verbouwen. 
Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven 
leren.Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?
Van harte aanbevolen. https://youtu.be/UFpF8Hi05co 

2e collecte: Kerk

 29 december
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

 31 december
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

 5 januari 2025
1e collecte: Minima
2e collecte: Kerk

 12 januari
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
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19 januari
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

26 januari (Avondmaal)
1e collecte: Rudolphstichting
De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is dat 
uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende 
leefomgeving. De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe 
kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband 
kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.
Voor uithuisgeplaatste kinderen ruim 37.000 kinderen in Nederland zijn uithuisgeplaatst (bron: factsheet Gezinshuizen 2019). 
Ze maakten al veel mee in hun jonge leven. Verwaarlozing, mishandeling, misbruik en agressie. Ouders met psychische 
problemen, een verslaving, of die om een andere reden moeite hebben met opvoeden. Wat weer leidt tot trauma’s en 
gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Er ontstaan dan onhoudbare situaties, waardoor een kind niet langer kan 
opgroeien waar hij of zij is geboren. Een uithuisplaatsing volgt.

2e collecte: Kerk

 2 februari
1e collecte: KIA Werelddiaconaat Ethiopië
Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval.
Aanpassen aan klimaatverandering Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, 
zoals hun ouders gewend waren. Samen met een hulporganisatie leert de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over 
irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een 
restaurant of winkel opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren.

 Adventsmarkt Veere in de Kleine Kerk op 13 en14 december 
 
Als Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere organiseren we al 27 jaar deze Goede Doelenmarkt. 
Als één van de eerste goede-doelenmarkten in Zeeland, is het ons gelukt om er een succes van te
maken. De Adventsmarkt is een begrip in Zeeland, op Walcheren en in onze gemeente.
Door een vaste organisatie met prachtige goede doelen en mooie, vaak zelfgemaakte producten, 
is de markt een aanwinst in de decemberperiode. Naast de vaste organisatiedoelen, geven we 
dit jaar ook een nieuwe organisatie de kans zich te laten zien en te promoten. 

Dit jaar zullen naast de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere (SOV), Wereldwinkel Serooskerke, KIA werkgroep, 
Soroptimisten en Zulu Aid ook Gain en Durlstone Foundation… aanwezig zijn met verrassende producten. 

De vrijdagavond is in de loop der jaren uitgegroeid tot een “ons kent ons”-avond! Een avond met Veerenaren, bekenden van de 
aanwezige organisaties, vrienden en vriendinnen, die op het gezellige terras genieten van “homemade gebak”, (h)eerlijke koffie, 
thee, glühwein of fris. Met de verkoop van al die mooie producten hebben de organisaties veel projecten kunnen ondersteunen 
“daar doen we het natuurlijk voor”.  Maar even zo belangrijk is het vergroten van de saamhorigheid en betrokkenheid van groot 
belang.

vrijdag 13 dec. van 19.00 - 21.00 uur      zaterdag 14 dec. van 10.00 - 17.00 uur

Kom en geniet van deze bijzondere markt, we hopen u te mogen begroeten in de Kleine Kerk !
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 1 februari 2025 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 23 januari  !

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

  8 december 2e Advent
 Gapinge ds. H. Langebeeke (Biggekerke)
 collectes:   Werelddiaconaat Ghana en Kerk

15 december 3e Advent  -  Avondmaal
 Veere ds. Michiel de Zeeuw
 collectes: Vakantiebureau Hydepark en Kerk

22 december  4e Advent 
 Gapinge dhr. Hans Soeting
 collectes: Kerk en Diaconie
24 december      22.30 u   - Kerstnachtdienst m.m.v. Veere’s Genoegen vanaf 22.00 uur 
 Veere ds. Michiel de Zeeuw
 collectes:  SOV en Kerk
25 december Kerstmorgendienst
 Veere ds. Michiel de Zeeuw
 collectes:  KiA Kinderen in de knel en Kerk
29 december Gapinge dhr. A. Rolfes
 collectes:  Kerk en Diaconie

31 december 19.30 u   - Oudejaarsdienst 
 Gapinge ds. Michiel de Zeeuw
 collectes:  Kerk en Diaconie
  
   5 januari       10.30 u -  Nieuwjaar wensen vóór de dienst
  Veere ds. Michiel de Zeeuw
 collectes:  Diaconie (minima) en Kerk

12 januari Gapinge ds. B. de Haan (Nw. en St.-Joosland)
 collectes:  Diaconie en Kerk
19 januari Veere ds. Pim Steenbergen
 collectes:  Kerk en Diaconie
26 januari Avondmaal
 Gapinge ds. Michiel de Zeeuw
 collectes:  Rudolphstichting en Kerk

 2 februari Veere ds. Janny Blankenstijn
   collectes:  KiA Werelddiaconaat Ethiopië en Kerk
  
Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh - 14.30 uur
15 december        ds. Michiel de Zeeuw
24 december dhr. Kees Simons
 

   5 januari dhr. Sander Janse
19 januari dhr. Kees Simons
  2 februari dhr. Kees Simons


