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 Meditatie                                 
   Licht is gezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten 
van hart. (Psalm 97: 11)

Er hingen twaalfhonderd zakdoeken te drogen. Een akker vol 
drooglijnen. De wind maakte zich breed en zo zagen we voluit     
wat meegedragen werd. Wat je doorgaans opbergt. In broekzak, 
mouw, tas of jaszak. Het gekozen formaat heette boerenzakdoek, 
wat bedoelde te zeggen dat er veel tranen mee gedroogd konden. 
De installatie van Wia Stegeman stond in 2012 bij het Watersnood-        
museum. Veel mensen bleven er in stille aandacht naar kijken. 
Dit ging als vanzelf niet alleen over verdriet veroorzaakt door de 
Ramp. Menigeen was in gedachten over eigen tranen. Of over 
verdriet dat zichtbaar werd op de wangen van iemand die je 
liefhebt.

De kamers van je hart 
De akker vol zakdoeken vertelde ook hoe moeilijk het kan zijn om verdriet te delen. Bijvoorbeeld omdat je niet geleerd hebt om 
over gevoelens te praten. Als variant op ‘we hangen de vuile was niet buiten’ werd rond veel huizen ook de lijn niet gevuld met 
zakdoeken. Met zinnen als ‘Wat heeft een ander daarmee nodig’ bleven de kamers van het hart zomaar gesloten. 
In een teleurgestelde bui schreef ooit de Spreukendichter (14:10) ‘Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet’. 
Dat blijft ook zo, als je de deur niet op een kier zet. En zelfs dan mag je nog geloven dat er Een is die er echt van weet.

Onstuimigheid
We zijn elkaar gegeven als medemens. Om de onstuimigheid van dit leven. Om het verlangen dat uit Gods schepping spreekt: 
dat wij uit liefde zullen leven. In deze weken vieren we onze gedachteniszondagen. We ervaren in verdriet hoe er soms een 
donkere storm door ons bestaan gaat, hoe schaduwen van gemis zoveel verduisteren. We reiken als gemeenteleden naar licht, 
onze kaarsjes zijn er de hoopvolle pogingen van. We reiken voor elkaar naar troost. 

Gezaaid
De akker vol zakdoeken verdient de volle aandacht, maar hoeft niet ons hele beeld te vullen. Eronder is de aarde en haar volheid 
deel van een verlangen. Gods verlangen naar een nieuw begin. Voor u, voor jou. Het licht is gezaaid, vreugde gezaaid, zingt een 
psalm ons tegemoet. Dan is er nu nog weinig van te zien. De grond oogt kaal en hard. De wind waait wild om onze zakdoeken 
te drogen. We weten nog niet wanneer er iets opkomt uit de aarde, nieuw leven gevonden wordt op de akker van jouw bestaan. 
Laten we elkaar steunen, met openheid, om uit te zien naar het licht.

                                                                                                                     ds. Michiel de Zeeuw
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 Zingen maakt het lichter
Ruim zestig mensen zongen in de Torenkerk enthousiast van “Een land dichter bij zee”. Al snel klonk het voorstel om deze 		
zangavond een vervolg te geven. Het zingen, de ontmoetingen en de verhalen achter de liederen brachten een mooie melange. 
Dank aan alle vrijwilligers die deze avond mede mogelijk maakten. Ook bij andere activiteiten die in de krant “ZIN&GAVE” zijn  
aangeboden is er veel belangstelling. Daar zijn we blij mee!  Misschien is het goed om nog te benadrukken dat het fijn is als 	
u zich heeft aangemeld, maar dat het geen punt is wanneer u zonder aanmelding bij een activiteit aanschuift.			 
 Altijd hartelijk welkom! 

Manieren van denken												          
De eerste avond van Perspectieven, kring over manieren van denken, bracht veel informatie over Augustinus. Op de volgende 
avond, 6 november, staat Immanuel Kant in het middelpunt. Via zijn gedachtegangen spreken we over onze denkwijzen. Wat 
is in het dagelijks leven van invloed op onze gedachten?  We horen, zo kort na de Tweede Kamerverkiezingen, nog veel stellige 
stellingnames rondgaan. Onze denksystemen lijken op alles greep te hebben. Augustinus nodigt uit tot bescheidenheid, tot een 
gevoel voor verhoudingen. Dat klinkt ook door in een gedicht van Alfred Tennyson dat de eerste avond geciteerd werd: ‘Our little 
systems have their day / They have their day and cease to be: /They are but broken lights of Thee. / And Thou, O Lord, art more than 
they.’ (vrij vertaald: Onze kleine systemen hebben hun moment. / Ze hebben hun moment en gaan voorbij / als gedoofde lichten, 
niet te geloven / en u, o Heer, gaat systemen te boven.)

Gesprekken op dinsdagmorgen				  
Over politiek en politici ging het in het eerste halfuur van 
‘Gesprekken op dinsdagmorgen’. Waarom proberen zij zo 
vaak elkaar de loef af te steken? We zijn toch meer gebaat 
bij het zoeken naar verbinding! Ons gesprek daarover werd 
zomaar zoet van smaak door een traktatie. Een van  de     
deelnemers was die dag jarig en bij het gebak zongen we 
van de gloria die we elkaar toewensen.

Vervolgens spraken we over wat je onderweg in je leven 
zoal tegenkomt. Het wandtapijt van Janpeter Muilwijk  	
uit de Nieuwe Kerk in Middelburg was daarbij een leidraad. 
‘Verweven’ heet het en verweven met onze levens-	
geschiedenissen zijn de grote Bijbelverhalen die erop 	
zijn afgebeeld. Een volgende bijeenkomst is er een ander 
gespreksonderwerp. Misschien komt u dat aanreiken? 	
Schuif gerust aan op dinsdag 18 november om 10.00 uur in de Korenmaat.

Gedachteniszondag									       
Op zondag 2 november vieren we onze Gedachteniszondag. De voorafgaande zaterdag 		
is de Kleine Kerk open voor wie een kaarsje wil aansteken, even stil wil zijn om iemand te 		
gedenken. Zo is de kerk deel van de stad waar zoveel toeristen een dagje uit zijn. De Kleine Kerk 
biedt velen van hen de kans om even ‘uit de drukte’ te zijn en op adem te komen. 			 
Ook belangstellende stads- en streekgenoten zijn uiteraard welkom in de ‘Open kerk’. In de dienst 
op zondag gedenken we de gemeenteleden uit Veere die het afgelopen jaar gestorven zijn. 		
Hun naam klinkt nadrukkelijk, we reiken daarbij naar het licht van de Opgestane Heer. 		
We luisteren in deze dienst naar muziek, gemaakt door Alexander Koole en Petra Schot. 		
Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken om anderen te gedenken die in uw hart leven. 
Op de achterwand van de kerk hangen vijf schilderijen. Ze zijn gemaakt door Margaret van Dijken 
bij het thema ‘Gods deur is altijd open’. Voor haar vertellen de schilderingen van gedachten 		
rondom het overlijden van haar echtgenoot Harm. Voor u en jou betekenen ze misschien iets 		
anders, maar ze nodigen, juist rondom het gedenken, uit om na te denken over het thuis mogen 
zijn bij God.
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Woensdag 26 november Dankdag											         
Misschien was u al weleens in een kerk of kapel in Frankrijk waarvan de muren bestaan uit tekst-
bordjes. Bordje na bordje kun je lezen over dankbaarheid. Op het ene bordje wordt God gedankt 
voor genezing. Het volgende vertelt van de vreugde dat er liefde terugkwam in iemands leven. 	
Ouders en kinderen die elkaar na verwijdering weer terugvonden schreven het op. Een volgend 
bordje dankt God voor nieuwe kleur na grijze dagen van depressie. Ieder mens heeft eigen 		
redenen om te danken. Deze bordjes zetten je aan het denken. Hoeveel bordjes zou ik zomaar		
kunnen vullen met wat er in mijn leven ontvangen is?  Dat er voedsel op onze akkers kon groeien, 
dat we kracht ontvingen om iets bij te dragen en nog zoveel meer. 				  
Op woensdagavond 26 november, Dankdag op Walcheren, komen we om 19.30 uur samen voor 
een kerkdienst in de Torenkerk. Voor even betreden we dan een huis opgebouwd uit dankbaarheid, bordje na bordje met 		
woorden uit mensenlevens. Als u zich vrij kunt maken en als u de 	vrijheid kent om God te danken, ontmoeten we elkaar die avond 
bij Woord, lied en gebed.  

Eeuwigheidszondag in de Torenkerk										        
Op 23 november staan we stil bij het einde van ons kerkelijk jaar. Er is veel gebeurd. Ook op het persoonlijk vlak. In deze dienst 
gedenken we de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar op Gapinge. Hun namen klinken vanuit zoveel verbondenheid. 
Bij het licht van Gods trouw. Maartje Braam werkt met harpspel mee aan deze dienst. Ook is er ruimte om iemand te gedenken die 
u persoonlijk zo mist, die met liefde deel blijft van jouw bestaan. 

Eerste Advent													           
Op zondag 30 november begint de tijd van verwachten. Advent vraagt ons of er ruimte is voor een nieuw begin. Als een feestelijk 
voorbeeld daarvan mogen we de doop vieren van Livia Neline de Visser, jongste dochter van Joël en Mireille de Visser, zusje van 
Viënna. Livia is 16 september jongstleden geboren. We wensen haar ouders en grootouders van harte geluk met dit kostbare 
geschenk. In onze vragenrubriek ‘Dagelijks leven’ leest u een korte ontmoeting met de doopouders. We verwelkomen Livia in de 
kring van de gemeente en vieren met verwondering hoe haar doop vertelt dat zij een mensenkind met toekomst is.  

Liederen Oosterhuis 
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 4 januari, vieren we dit jaar een zangdienst met liederen 
van Huub Oosterhuis. Het liedboek bevat er vele. Zo komen we de woorden van ons jaarthema ook 
tegen als het begin van Gezang 601. Onze commissie bijzondere diensten wil graag weten welke 	
van zijn liederen u graag zou zingen. Aan de hand van uw keuze wordt dan de dienst ingevuld. 	
Wilt u laten weten welke 5 liederen van Huub Oosterhuis u graag wil zingen? 

Voor het gemak vermelden we hier de nummers van zijn liederen in ons liedboek: 12a, 157b, 158b, 
160a, 197, 200, 221, 275-278, 295, 300a, 306, 320-325, 328-331,340d, 346, 362, 390, 391, 403a 
en b, 419, 420, 456a en b, 457, 460, 489-494, 527-529, 537, 596, 597, 601-603, 607-609, 632, 656, 
686, 689, 694, 773, 774, 788, 789, 807-809, 811, 812, 828, 845, 893, 896, 924, 925, 942, 946, 950, 
961, 962, 981, 981a, 983, 999, 1001. 

Ook is het mogelijk om via www.liedboekcompendium.nl iets na te lezen over deze liederen en hun 
dichter. In de kerken liggen formulieren om uw ‘lijstje van 5’ op in te vullen. Ook kunt u het laten weten via een mailtje aan 	
predikant@pgveere.nl Graag ontvangen we uw reactie voor 1 december. Op 2 december gaat de commissie aan de slag om de 
dienst voor te bereiden. Leuk als u meedoet; alvast bedankt!
   
Een goed verhaal
De korte verhalen van Vonne van der Meer in haar boek ‘Aan haar lippen’ (uit 2025) nemen je mee. Voor even ben je in een ander 
stukje van onze samenleving. Je ontmoet er mensen in hun dagelijkse keuzes. Je merkt hoe veelzijdig ook hun leven is.		
Waarom wint het donker in sommige van hun keuzes; hoe lukt het hun toch om van het licht te delen? 
We spreken over verhalen uit dit dunne boek. Fijn als je het gelezen hebt, maar je bent net zo welkom als dat er nog niet van kwam. 
Er is een voorzet bij het gesprek op woensdag 19 november, om 19.45 uur in de Torenkerk.

                                            Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, 
ds. Michiel de Zeeuw
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don	 30 okt	 19.30 uur	 Ringavond met nieuwe classispredikant (Serooskerke)	 Johanneskerk
zat	   1 nov	 11.00-17.00	 Open Kleine Kerk, gedachtenisweekend	 Kleine Kerk
ma	   3 nov	 18.00 uur	 Kompasmaaltijd	 Korenmaat
di	   4 nov	 19.30 uur	 Werkgroep Inrichting Kleine Kerk	 consistorie KK
don	   6 nov	 20.00 uur	 Perspectieven (rondom Immanuel Kant)	 Korenmaat
woe	 12 nov	 19.30 uur	 Aren lezen	 Korenmaat
don	 13 nov	 19.30 uur	 Gemeentevergadering	 Korenmaat
di	 18 nov	 10.00 uur	 Gesprekken op dinsdag	 Korenmaat
woe	 19 nov	 19.45 uur	 boek Vonne van der Meer	 Torenkerk
don	 20 nov	 19.30 uur	 Moderamenvergadering	 Torenkerk
woe	 26 nov	 19.30 uur	 Dankdagdienst	 Torenkerk
ma	   1  dec	 19.30 uur	 Diaconievergadering	 Torenkerk
di	   2  dec	 19.30 uur	 Overleg Commissie Bijzondere diensten	 Pastorie
ma	   8  dec	 18.00 uur	 Kompasmaaltijd	 Korenmaat

 Uit de kerkenraad
Een nieuw beleidsplan
Volgens de kerkorde moet elke gemeente zich bewust zijn van haar roeping en verantwoordelijkheid als deel van het Lichaam van 
Christus. Dit betekent dat er duidelijke doelen en visies moeten zijn over hoe de gemeente invulling geeft aan haar taak in de sa-
menleving en binnen de geloofsgemeenschap.
Een beleidsplan is dus veel meer dan alleen maar een administratief document; het is een levend plan dat richting geeft aan de 
kerkelijke activiteiten. Als kerkenraad zijn we de afgelopen tijd ‘druk geweest’ met het schrijven van een nieuw beleidsplan. 	
Maar omdat een beleidsplan de verantwoordelijkheid is van heel de gemeente en niet alleen van de kerkenraad, willen we op 	
de geplande gemeentevergadering van 13 november met zoveel mogelijk gemeenteleden hier verder over praten!
Het beleidsplan (nog in concept) kunt u vinden op de website van de kerk. U kunt het daar inzien. Mocht dit voor u wat lastig zijn, 
dan kunt u ook een exemplaar opvragen bij de scriba.

Geldzaken
De begrotingen van de kerken en de diaconie zijn besproken in de kerkenraad en kunnen opgevraagd worden door gemeente-
leden die hierin geïnteresseerd zijn. Met uw vragen kunt u bij de penningmeesters terecht. Bij hen kunt u ook de begrotingen 
opvragen.
Het collecterooster voor 2026 is vastgesteld. Nieuw is dat de eerste collecte voortaan voor de diaconie is en de tweede voor de kerk.

Wintertijd
De R zit in de maand en dus gaan we weer collecteren met de ‘lange stokken’. Altijd weer even wennen voor de dienstdoende 
ambtsdragers, maar naast de moderne QR-code wel een handig hulpmiddel om ‘virusvrij’ te collecteren. Het is de verwachting 
dat we in Gapinge vanaf volgend jaar ook een QR-code gaan gebruiken voor de collecten.

Wintertijd betekent ook dat we elkaar bij het begin van de dienst en bij het uitgaan geen hand geven, maar begroeten met de 
hand op het hart of een hartelijke hoofdknik. Dit alles uit respect voor wie een kwetsbare gezondheid heeft.

Gedachtenisdienst en Eeuwigheidszondag
Een mooie traditie is het gedenken van hen die ons zijn voorgegaan. In Veere willen we dat doen op 2 november en in Gapinge 
op 23 november. Familieleden van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn hebben hier inmiddels een 
uitnodiging voor ontvangen.

Vol vertrouwen
Dankbaar mogen we vaststellen dat we veel kansen krijgen om gemeente te zijn en te delen van het goede nieuws. 		
De kerkgebouwen waarin wij kerken getuigen van een zichtbare, rijke en lange historie. Dat stimuleert om verder te kijken dan 
alleen maar naar wat nu kan en lukt. We weten ons verbonden met hen die in het spoor van Jezus Christus, ook in onze omgeving, 
vanuit hun geloof geleefd hebben. We zijn de eersten niet, en in vertrouwen op de Heer van de kerk schrijven we daarbij, we zijn 
ook de laatsten niet!

                                                                                                                   Erno Jansen | scriba
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 Gemeentevergadering 
Donderdag 13 november staat er weer een gemeentevergadering op de agenda. 
Deze avond willen we als kerkenraden samen met u verder praten over het 	
nieuwe beleidsplan. 

Dit beleidsplan (nog in concept) kunt u vinden op de website van de kerk. U kunt het daar inzien. 
Mocht dit voor u wat lastig zijn dan kunt u ook een exemplaar opvragen bij de scriba.

Vanwege het gezamenlijke karakter van deze gemeentevergadering zullen de begrotingen niet 
besproken worden. U kunt deze opvragen bij de penningmeesters. 
Bij hen kunt u ook met uw vragen daarover terecht.

Allen van harte welkom op donderdag 13 november om 19.30 uur in de Korenmaat (inloop vanaf 19.15 uur).

                                        

 Voedselinzameling!!
Op zondag 9 november houden we een collecte voor de Voedselbank. 
Dit willen we combineren met een voedselinzamelingsactie. 
Op zondag 2 november worden er briefjes uitgedeeld waarop staat wat 
ze goed kunnen gebruiken. Iets daarvan kun je meenemen naar de dienst 
van 9 november of je kunt het afgeven bij één van de diakenen.          
Gewenste producten:   u Aardappelpuree  uPasta tomatensaus  uVisconservenu Pindakaas  uDressing  uPasta  u Noedels                                     

Doet u ook mee????    
Diaconie Gapinge/Veere

Film: The Six Triple Eight
2025 is het jaar waarin we de bevrijding van Nederland vieren. Tachtig jaar geleden kwam er
voor ons land een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Veel oorlogsfilms, bijvoorbeeld De Slag 
om de Schelde, waren in de bioscoop of op televisie te zien.  The Six Triple Eight (2024) is ook 	
een oorlogsfilm maar we gaan niet naar het slagveld waar massa’s soldaten sneuvelden. Het 
vertelt het waargebeurde verhaal van de moedige vrouwen in een vrouwelijk bataljon tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Deze 855 vrouwen namen deel aan de oorlog zonder precies te weten wat 
ze zouden gaan doen. Ze kregen echter al snel de missie van hun leven: het sorteren en oplossen 
van drie jaar achterstallige, onbestelde post van zelfs al gesneuvelde soldaten. Ze verzonnen 	
methoden om namen en adressen te achterhalen en om pakketten die naar de voorste linies 
gingen en een eeuwigheid in een magazijn hadden gelegen weer op te kalefateren. In een half 
jaar tijd hadden ze de achterstanden weggewerkt en zeventien miljoen poststukken op de juiste 
bestemming gekregen. Niet echt een spannende bezigheid. Nee, de spanning in deze film komt 
uit een andere hoek. Dit bataljon bestond namelijk exclusief uit zwarte vrouwen, de enige een-
heid met een dergelijke samenstelling die tijdens de Tweede Wereldoorlog overzee (vanuit Amerika bezien) werd ingezet.
 
The Six Triple Eight gaat vooral over de discriminatie die de vrouwen te verduren kregen en die liegt er dan ook niet om. Soms wat 
ongenuanceerd: de meeste mannelijke tegenhangers zijn regelrechte horken. Niettemin een boeiende film die een onbekend 
stuk oorlogsgeschiedenis belicht.  

Datum:		  vrijdag 7 november 2025  
Tijd:		  20.00 tot 22.00 uur 
Plaats:		  Johanneskerk, Serooskerke 
Leiding:		  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon: 	 Han Lobbezoo  hankie@zeelandnet.nl  0118 – 592033
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 Boekbespreking
    De kleindochter van Bernhard Schlink is de roman die we dit seizoen gaan lezen en bespreken.

Boekhandelaar Kaspar ontmoet in Oost-Berlijn in de jaren zestig Birgit. Hij vraagt haar ten huwelijk. 	
Ze zegt ja onder één voorwaarde: Kaspar moet haar helpen te vluchten uit de DDR. De vlucht slaagt. 	
Als Kaspar 70 jaar is, overlijdt Birgit. Hij ontdekt in haar dagboeken dat zij al die tijd iets verzwegen 
heeft: Birgit liet bij haar vlucht een dochtertje achter. Kaspar gaat op zoek en vindt haar met man en 
dochter in een kleine rechtse eco-dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. Het contact verloopt stroef, 
alleen met kleindochter Sigrun ontstaat voorzichtig een band.
De roman is toegankelijk en menselijk geschreven en biedt stof tot nadenken over onze westerse 
liberale denkwijze en het feit dat veel bewoners van de vroegere DDR zich slachtoffer van de Wende 
voelen. Kunnen onverzoenlijke standpunten wat dichter bij elkaar gebracht worden?

Bernhard Schlink (1944) is schrijver en jurist. Hij werkte als hoogleraar aan de universiteit van Berlijn. 
Hij is begonnen met het schrijven van detectiveromans. 
Zijn boek De voorlezer, dat ook verfilmd is, was een groot succes. Thema’s als schuld, vergeving, recht en rechtvaardigheid nemen in 
zijn werk een belangrijke plaats in. 

Datum:		  donderdag 13 november 2025
Tijd:		   14.30 uur
Plaats:		  Ontmoetingsruimte Johanneskerk, Serooskerke
Leiding: 	     	 Mineke de Visser
Contactpersoon:   	Han Lobbezoo  -  hankie@zeelandnet.nl  0118 – 592033

Een onderdeel van het project dat we steunen als Delta/KIA GaVe is kansarme jongeren opleiden 	
voor de horeca. Hierbij een verslag van één van de jongeren.
Ik tover iets gewoon om tot iets bijzonders’ In Colombia krijgen jongeren via Conexión de kans 	
om hun talenten te ontwikkelen en een eigen onderneming te starten. “Dankzij de gerechten 		
die ik bij Conexión leerde maken, kon ik mijn eigen bedrijf beginnen,” vertelt Ana, leerling aan 	
de horeca-opleiding. Mayra vult aan: “Ik heb geleerd hoe ik gewone, alledaagse en lokale 	
product of ingrediënten kan omtoveren tot iets heel bijzonders. Voor mij opent Conexión de deur 
naar een nieuw begin.” 
Ook voor Dayana betekende de opleiding een nieuwe richting: “Ik pas mijn kennis nu toe in mijn 
eigen restaurant, waar gezonde gerechten op het menu staan. Ik koop lokale producten in en steun daarmee de gemeenschappen 
die ze verbouwen.” Ook Yesit ziet volop kansen: “Ik ontwikkelde mijn kennis en vaardigheden en ontdekte hoe ik de rijkdom van 
onze streek kan gebruiken om onze lokale economie te versterken.” Dankzij dit project groeit er een generatie jongeren op die 
weer hoop en perspectief heeft, werk creëert voor anderen en hun gemeenschap sterker maakt. Als gemeente steunen wij dit 
hoopgevende project via Kerk in Actie.  

KIA GaVe
KIA GaVe wil weer deelnemen aan de Adventsmarkt op vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2025. 
We zullen dan boeken, oliebollen en fotokaarten verkopen voor 
het project “Delta voor Colombia”.

We zijn nog op zoek naar boeken in goede staat, geen encyclopedieën. 
De boeken kun je brengen bij Betsie Wattel op Frans Naereboutstraat 11.

Mocht je er veel hebben en wil je dat ze opgehaald worden, 
dan kun je contact opnemen met Fred Louwerse tel: 06 27425987.
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  Kompasmaaltijd
Op maandag 3 november wordt de Kompasmaaltijd gehouden in de Korenmaat in Veere,	  				  
aanvang 18.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om gezellig samen te eten!

 VERHAAL VOOR JOU 
    Achterlopen

‘Wat zeul jij allemaal mee?’ Ik had een sleutel uitgeleend, die nog vast zat aan mijn sleutelbos. 
Het geheel bleek zo te horen zwaarder dan verwacht. Om de bomen in deze bos weer te zien		
liep ik ze hardop langs: Die is voor de auto, deze van de voordeur, de achterdeur, de kerk, het 	
hek en deze laatste is van het verpleeghuis van mijn moeder. ‘Je moeder is toch al jaren terug 
overleden?’ Dat klopt, maar die dopsleutel werkt nog steeds. Zodra ik die in de hand neem gaat	
er iets open.
Ze verbleef op een afdeling waar ze de eerste jaren vooral rondliep. Een grote onrust voerde 	
haar door een vierkant van aaneengesloten gangen. Je komt er nooit echt verder. Toch bleef ze  
me daar steeds een paar passen voor. Het werd moeilijker om aansluiting te vinden bij haar 	
gedachten. ‘Jouw moeder was dement.’ Nee, ze was het niet, ze had er last van. En wij droegen 	
die last ook. Al herinner ik me vooral de momenten dat we elkaar toch even vonden. Alsof uit een 
grote bos onverwacht de 	 goede sleutel gevonden werd. Door een naam, een lied of een aanraking kwam ze even tevoorschijn 
en wandelden we samen. 	 Rijke momenten, die teweegbrachten dat ik de volgende keer met nog meer nadruk speurde naar 
zo’n sleutel. Ik zocht dan in de plooien van haar geschiedenis, haar werk als verpleegster, haar familieverhalen. En in de vouwen 
van mijn eigen leven. Ik hoorde mezelf naast haar hardop vertellen over wie ik vroeger was. Verhalen die als nieuw in de oren 
klonken, vaak ook voor mijzelf. Zoek en je vindt wat je niet zocht. Ze was me onopvallend een paar stappen voor, niet alleen toen 
ze ziek was. Een volgende stap, niet in cirkels of vierkanten, maar op weg. Dat is wat echte moeders doen, ze luisteren hun 
kinderen tevoorschijn.  
Eind september was het week van de dementie. In de media volgden de voorbeelden elkaar op van wat deze aandoening mensen 
aandoet. Zulke weken zijn bedoeld om te bouwen aan meer begrip. Ze bouwen soms ook aan een misverstand. Een beeld waarbij 
de wereld overzichtelijk verdeeld wordt in de grote groep gezonde mensen en het deel met wie wat is. Alsof mensen die ziek zijn 
niet nog veel meer zijn. We zeulen allemáál wat mee. Wij zijn mensen met wie wat is. Soms wordt een opening gevonden. 	
De sleutel aan mijn bos herinnert me er dagelijks aan.  

 Wie brengt de bloemengroet
  2  nov	  mevr. W. Koppejan	 Veere
  9  nov	 fam. Paauwe-Reurink	 Gapinge
16  nov	 fam. Luyk	 Veere
23  nov	 mevr. van Maldegem-de Visser	 Gapinge
30  nov	 fam. Wattel	 Veere
  7  dec	 fam. Sturm	 Veere
14  dec	 fam. Coppoolse-Janse	 Gapinge
21  dec	 mevr. C. van Nieuwenhuyzen	 Veere
28  dec	 mevr. van Tatenhove-Goedbloed	 Gapinge

 Autodienst - Sandenburghlaan 10 D/E
  2  nov	 Anke vd Berge	 Veere
  9  nov	 Eelke Keersemaker	 Gapinge
16  nov	 Adri Franke	 Veere
23  nov	 Harry Buiter	 Gapinge
30  nov	 David Pouwer	 Veere
  7  dec	 Peter Wattel	 Veere
14  dec	 Peter van Breda	 Gapinge
21  dec	 Editha Kraak	 Veere
24  dec	 Rinus Boone	 Veere
25  dec	 Cees Gideonse	 Veere
28  dec	 Anke vd Berge	 Gapinge
31  dec	 Eelke Keersemaker	 Gapinge



9

 Licht delen
    In ‘Zin & Gave’ heeft u er over kunnen lezen, over de kerstengelen die tijdens de komende adventsperiode weer actief zullen zijn 
in Gapinge en Veere. Via de opgavekaarten hebben we al een mooi aantal opgaven mogen ontvangen. 
De kerstengel ontvangt een naam en adres van iemand die om wat voor reden extra aandacht verdient en waar hij/zij vervolgens 
anoniem een kleine attentie/kaart bezorgt tijdens de adventsweken. 
Heeft u nog vragen of wilt u zich alsnog aanmelden, dat kan via de mail kerstengel@pgveere.nl of via de website van de kerk.

Kent u iemand die…?

De doelgroep van de kerstengelen is heel divers. Denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, iemand wie het leven 
zwaar valt, iemand voor wie december een moeilijke maand is, of juist iemand die veel doet voor de kerk/stad/dorp/medemens en 
zo waardering krijgt als dank voor het vele werk of voor een mantelzorger of gewoon voor.... Kijk in uw buurt, kijk in uw straat, kijk 
met name ook buiten de kerkmuren. 
Geef namen van mensen die u een kerstengel gunt door via de mail of website.  Vermeld de naam, adres en een kleine motivatie 
waarom u die persoon aanmeldt. De organisatie zal uiterst verantwoord met de gegevens omgaan.

Meld u aan en/of geef namen door vóór 14 november.

Breng dit project onder de aandacht van uw buren, vrienden. Als vrijwilliger hoef je geen gelovige te zijn, lid van een kerk of religie. 
Kerstengel zijn is iets universeels. Iedereen van goede wil kan meedoen.

Heleen Slingenberg

 Bewogen Bewegen
    Dit was het thema van de ontmoetingsdag van GAIN in oktober 2025.
Op deze dag word je bewogen en als je nog niet in beweging bent, kom je na 
deze dag wel in beweging. Je bent bewogen voor elkaar, het geloof, de hoop 
en de liefde brengen je in beweging. Als je armoede, ellende ziet, ga je gelijk 
aan de slag. Waar zou dit vandaan komen?
Door ons geloof en de hoop, maar vooral door de liefde word je in beweging 
gezet.
Kun je wel in beweging komen als je niet bewogen bent?
Hier onze ervaring tijdens ons bezoek aan Roemenië. 
We zijn bewogen teruggekomen. Dit zet ons nog meer in beweging.
Eerst brachten we een bezoek aan Stichting Maini Dibace. Deze stichting werd 
bijna 20 jaar geleden door Stichting Roemeniëhulp Midden-Zeeland financi-
eel ondersteund bij de renovatie en bouw van hun opvanghuis in Targu Mures.
Dagelijks worden hier enkele tientallen jongvolwassenen met een beperking opgevangen. 
Er is onder andere een kaarsenmakerij. 
Daarna bezochten we een project van GAIN, ‘Hulp aan de Roma’s’.
Eén project bevindt zich tussen Targu Mures en Reghin.
Een domineesechtpaar runt dit. We werden hartelijk ontvangen en even later stapte de dominee binnen.
Hij vertelde veel over het brede project, waarmee hij 20 jaar geleden begonnen is.
Zelf hebben ze 2 kinderen. 10 kinderen hebben ze opgenomen. Soms zijn het 2 broers of een broer en zus. Deze kinderen zijn 
verstoten door de ouders. Dit gebeurt heel vaak. Een meisje van 17, 16, 15 of zelfs14 jaar krijgt een baby, soms kort erna nog één.
Dan vertrekt de vader en komt niet terug. 
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Zij blijft achter met de kinderen en zonder inkomen.
Als ze een andere man ontmoet, wil hij vaak de kinderen niet. Dus worden de kinderen aan hun lot overgelaten en gaan de straat 
op om te bedelen, zakken te rollen e.d. om te kunnen overleven.
De dominee en zijn vrouw zijn dagelijks op allerlei manieren met en voor de Roma’s aan het werk. Van huiswerkbegeleiding door 
de ouders komt weinig terecht en dus doet zijn vrouw dit. De kinderen krijgen dan ook bijbels onderwijs. Een visie op het naar 
elkaar omzien, met elkaar leven. Zo krijgen de kinderen de mogelijkheid om de school af te maken.  En kunnen ze verder leren om 
een baan te zoeken. Kinderen volgen ook wel, met financiële steun, een school.  Af en toe krijgen ze een warme maaltijd.
Daarnaast heeft zijn vrouw een babyproject. Wat houdt dit in? Ze was in contact gekomen met een ca. 15-jarig meisje die een baby 
droeg. Ze vroeg of zij de baby vast mocht houden. Ze voelde dat de baby helemaal nat was.
Vervolgens gingen ze naar huis en de baby kreeg schone, droge kleertjes. Daarbij was ze zo geschrokken, want de baby was 	
broodmager, stervende. Ze vroeg aan de moeder wat ze de baby te eten gaf. Zij had geen moedermelk en gaf de baby suikerwater.
Dit voorval is al enige jaren geleden gebeurd, maar ze vertelde dit nog met tranen in haar ogen. Inmiddels krijgen de moeders met 
een pasgeboren baby in het Romadorp elke 2 weken een bigshopper met babyvoeding, pampers ed.
Toen wij er waren, moesten de bigshoppers uitgedeeld worden. Wij mochten mee.
Normaal kun je een Romadorp of Romawijk niet zomaar in. Dit is te gevaarlijk.

Romadorp							       Romaboerderij

Volgende maand leest u meer ervaringen en situaties die wij graag met u delen.

Een gift is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL29 ABNA 0451 636 015 
					                     t.n.v. GAIN onder vermelding van Romakinderen Roemenië

Vrijwilligers van GAIN: Adri en Tannie Gideonse
   

fto@a3franke
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Nieuws uit Mozambique
   Kulemba

Steevast vroeg Teresa, de directrice van een school waar ik werkte, mij na terug	
komst van verlof in Nederland: ‘Wat heb je voor me meegebracht?’ 
Ik stond dan overduidelijk met m’n mond vol tanden en dat leverde een 	
zichtbaar ongenoegen op aan haar kant. Dezelfde Teresa knoopte me echter 	
ook ooit de befaamde Mozambikaanse wikkelrok om, als teken van dank voor 
de lessen die ik gaf. Onlangs kwamen we elkaar na jaren weer tegen. 

Allebei hadden we een uitnodiging gekregen voor de viering van het 10-jarig 
bestaan van Kulemba. Deze organisatie promoot het schrijven van verhalen, 
poëzie en uiteraard het lezen in het algemeen; dat is ook wat ‘kulemba’ 
betekent in één van de stamtalen. Kinderen en jeugd hebben hun speciale 
aandacht. Samen met een andere collega kregen Teresa en ik een plaats toegewezen aan de achterste tafel in de hoek van een 
chic hotel in Beira. De overige gasten, waarvan de vrouwelijke op high heels, druppelden langzaam binnen. Ik keek, als schoenen-
liefhebster, met een schuin oog naar mijn aftandse instappers van Toms. Een zwakke enkel en een heel eind lopen, hadden me 
doen besluiten deze aan te trekken onder m’n Mozambikaanse kledij. Op tafel stonden samosa’s, gefrituurde deeggebakjes met 
een hartige vulling. 

Kulemba is ontstaan door de tomeloze en belangeloze inzet van Danito, 	
destijds leraar op de school van Teresa. Voor het diner riep hij een aantal 
mensen naar voren om een oorkonde in ontvangst te nemen voor de rol die 
ze gespeeld hadden in het op de kaart zetten van zijn organisatie. Terwijl ik 
mijn tanden net weer zette in zo’n verrukkelijke samosa, hoorde ik ook míjn 
naam klinken. Danito zei wel wat anekdotes te kunnen delen. Hij vertelde hoe 
ik op een dag opmerkte dat hij er zo moe uitzag, waarop hij verteld had dat hij 
alles voor Kulemba lopend moest doen. Vervolgens gaf jij me, zo zei hij, geld 
om voortaan met een tuk-tuk te gaan. Daarnaast drong je er op aan dat ik voor 
sponsoring naar het havenbedrijf Cornelder zou gaan. Ik weigerde, want het 
leek me haast onmogelijk daar steun van te kunnen krijgen. Je hield aan, keer 
op keer. Je had je erin vastgebeten en zie daar; ik ging overstag. 
Terwijl hij naar de directeur van Cornelder keek, die aan de eretafel zat, 
vertelde hij dat ze zijn grootste sponsor zijn. 

Na afloop kregen we allemaal een poloshirt mee waarop ‘Kulemba’ stond 
gedrukt. Ik besloot dit als míjn oorkonde aan Jemuça te geven; over hem 
schreef ik iets in de vorige nieuwsbrief. Verguld trok hij het shirt direct aan en 
we namen nog wat foto’s. Tijdens de leeslessen die volgden droeg hij met
 trots zijn nieuwe kledingstuk. 

Totaal, maar dan ook totaal onverwachts, overleed Jemuça twee maanden later. 
Zijn moeder had hem voorovergevallen op de grond gevonden in zijn hut. 
De volgende dag werd hij begraven. Ik kon het maar niet geloven, maar stond 
aan zijn graf en ik zag dat ook het Kulemba shirt in het graf werd gelegd, 
samen met andere kleren en zijn rugzak. Dat is een gebruik om te voorkomen 
dat nabestaanden bij het zien van spullen van de overledene – opnieuw – 
verdrietig worden. Het gonsde van de geruchten dat Jemuça ‘behekst’ was. 
Zijn vrouw had hem een maand of vijf daarvoor verlaten en was met de 
kinderen naar haar moeder gegaan. Ze is niet de eerste vrouw die haar man 
beschuldigde van het hebben van een ‘geest van armoede’. Maar wat kún je 
hier, als het niet regent en de oogst mislukt of je hebt een opleiding gedaan 
maar er is geen werk en je studeert dus af met als ogenschijnlijk enige 
mogelijkheid om suikerrietstengels te gaan snijden of om sprokkelhout te 
gaan zoeken en te verkopen?? Het treft mannen vaak diep in hun zelfrespect.



In Nederland bestel ik met regelmaat foto’s bij. Vaak vinden de mensen die erop staan dat erg leuk – al klagen ze ook hier soms 
dat hun haar niet goed zit op de foto?? Moest ik de foto’s van Jemuça nu aan zijn moeder geven of (nog) niet? Rouw is, zoals een 
treffende titel zegt, ‘Een land waar je de weg niet kent’. Dat had ik zelf de afgelopen tijd óók weer ervaren; een tijd van op je 
tandvlees lopen. Ik was nu letterlijk in een ander land met andere gebruiken. Nooit zal ik vergeten dat ik een Mozambikaanse 
vriend opbelde, precies een jaar na het overlijden van zijn vader. Iets dat in onze cultuur vaak gewaardeerd wordt. Hij werd echter 
boos op me en zei: ‘Ga je me daar een beetje aan herinneren?! Je hebt m’n hele dag verpest!’ 
De moeder van Jemuça wilde de foto’s echter graag zien. Ze nam de envelop in ontvangst en zonderde zich af. Later zei ze: 
‘Het was een goede jongen maar tegen de tand des tijds is niets bestand’. 

Kulemba had me gevraagd een workshop te verzorgen tijdens een
kinderboekenfestival. Als introductie gebruikte ik een suikerrietstengel. 
Mozambikanen zetten hier graag hun tanden in. ‘Zet je de stengel zo aan je 
mond?’ vroeg ik. Nee, de soms meterslange stengel wordt in behapbare 
stukjes gesneden. ‘Dat is ook zo met een woord’ ging ik verder en we 
schreven diverse woorden in diverse stamtalen op het bord en verdeelden 
deze in lettergrepen. Heel regelmatig; iedere keer na een klinker. 
Vervolgens schreef ik het woord ‘stroopwafel’ op het bord en verdeelde 
dat in lettergrepen. Ik zag hoe de hersenen van sommigen kraakten. 
‘Niet doen’ zei ik ‘zet gewoon je tanden er maar in.’ Om vervolgens
 stroopwafels uit te delen, die meegevlogen waren naar Mozambique. 

                                                                                      
  Hartelijke groet, Léonie

 Collecteopbrengsten
28 sept 	 Gapinge	 Kerk	 €    97,90
		  Diaconie algemeen	 €    96,95
  5 okt	 Veere	 Kerk	 €    81,02
		  Werelddiaconaat Israël	 €  121,32
12 okt	 Gapinge	 Kerk	 €    89,90
		  Diaconie algemeen	 €  104,45
19 okt	 Veere	 Kerk	 €  201,72
		  Daklozenopvang Pauluskerk	 €  324,82

 Als jouw naam klinkt
	 Als jouw naam klinkt, zie ik even hoe je liep en wat je zei, 
		  wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.
		
	 Als jouw naam klinkt, stroomt er water door mijn ogen, door mijn ziel.
		  Onze dromen, plan voor later. Tijd die in het water viel.

	 Als jouw naam klinkt, komt tot leven hoe je mij hebt meegemaakt,
		  meegeschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.

	 Als jouw naam klinkt, wacht ik onder onze levens eens een hand;
		  ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.
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Waar collecteren wij voor in de maand november
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 

    	  Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

 2 november
1e collecte: GAIN
GAiN wil de liefde van Jezus met hart en handen doorgeven aan mensen in nood. 
Dit doen we in verschillende landen, in samenwerking met partners die we op allerlei manieren 
ondersteunen. Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als het niet goed gaat in een land, 
raakt dat kinderen vaak het meest. Hun bestaan en hun dromen staan op het spel. Soms denk je: 
konden we maar iets doen! Met de Schoenendoosactie kun je deze kinderen écht helpen. 
Die doos vol spullen maakt dat een kind zich gezien voelt, naar school kan en weer toekomst ziet.

2e collecte: Kerk

 9 november
1e collecte: Voedselbank
Missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen op 
Walcheren en doen dit uitsluitend met vrijwilligers.
Doelstelling
Voedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmidde-
len in de regio Walcheren.
Nevendoelen
* Het terugdringen van het sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen moet rondkomen.
* Het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor een grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. 
De hele organisatie wordt gedragen door enkel vrijwilligers.

2e collecte: Kerk

 16 november
1e collecte: Noodhulp Israël en Gaza
Noodhulp in Gaza lijkt soms onmogelijk, maar dankzij lokale partner-
organisaties van Kerk in Actie blijft steun aan Gazanen in nood doorgaan. 
Onderwijs, medische zorg en voedselhulp bieden kinderen en families een 
sprank hoop. De partners van Kerk in Actie houden stand in heel zware 
omstandigheden. 
Dagelijks worden mensen geconfronteerd met geweld, schaarste en 
onzekerheid. Toch blijft hulpverlening, hoe moeilijk ook, doorgaan. 
Partners van Kerk in Actie zetten zich onverminderd in voor de meest 
kwetsbaren. “Juist in deze extreme omstandigheden bewijzen lokale 
partners en de Gazanen zelf hun kracht en veerkracht”, zegt Dick Loendersloot, 
verantwoordelijk voor de steun van Kerk in Actie aan noodhulp in Midden-Oosten. 

       
                             



Meer dan een lesplek 
Begin 2024 werd door partner International Orthodox Churches Charities (IOCC) een tijdelijke school opgezet in Gaza-Stad, op 
het terrein van de Orthodoxe Sint-Porfyriuskerk. Later verhuisde de school naar Rafah en vervolgens naar Deir al-Balah. In tenten 
krijgen dagelijks 300 tot 400 kinderen uit groep 1 t/m 6 basisonderwijs. Daarnaast wordt er psychosociale steun geboden en zijn 
er aangepaste lessen voor kinderen die achterop zijn geraakt in het formele onderwijstraject. Voorzieningen zoals toiletten, een 
watertank en een kleine keuken maken het mogelijk om deze kinderen een stukje dagelijkse structuur te bieden. 
De school is méér dan een lesplek: het is een veilige haven voor kinderen én hun ouders. Ondanks de oorlogsomstandigheden 
doen de kinderen er alles aan om geen enkele les te missen. “Ze zijn vaak eerder op school dan hun leerkrachten, die zelf ook in 
tenten wonen en zich samen met de gezinnen voortdurend moeten verplaatsen”, zegt Loendersloot. 

2e collecte: Kerk

 23 november
1e collecte: Leger des Heils
Voor veel mensen is het Leger des Heils het laatste vangnet!
Voor mensen die eenzaam zijn, die nergens terecht kunnen, of die de hoop even kwijt zijn is 
het Leger des Heils de plek waar ze wél welkom zijn.
Met jouw steun bieden we zorg, opvang, warmte en perspectief. Aan eenzame ouderen, 
dak- en thuislozen, EU-migranten en iedereen in crisis. Ongeacht achtergrond, geaardheid of geloof.

2e collecte: Kerk

 26 november (Dankdag)

1e collecte: Stichting de Vrolijkheid
De Vrolijkheid organiseert creatieve workshops en kunstzinnige activiteiten op Nederlandse asielzoekerscentra. Al 25 jaar organi-
seert de stichting elke week 100 van deze workshops op azc’s door het hele land, gericht op kinderen, tieners en jongeren.
Opgroeien op een azc is niet altijd makkelijk, soms lijkt de tijd er stil te staan. Met kunstworkshops en creatieve activiteiten zorgt 
De Vrolijkheid voor een positieve uitlaatklep voor jonge azc-bewoners en investeert daarmee in hun ontwikkeling, veerkracht en 
welzijn. De Vrolijkheid doet dit samen met én voor kinderen, jongeren en families die daar wonen.

2e collecte: Kerk

 30 november
1e collecte: KiA Rwanda
Kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig thuis bieden 
Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in het Rwandees. Het is de naam van een Rwandese partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
die zich inzet voor 1300 kwetsbare kinderen en hun ouders. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide 
van 1994, is inmiddels uitgegroeid tot een stevige organisatie voor kinderen zoals Mariya Josee, die met hiv besmet is. 
Zij komt op zaterdag graag naar het centrum. Daar bespreekt ze met andere kinderen hoe ze kan omgaan met haar ziekte. 
Ze bidden samen en hebben veel plezier: ze zingen, dansen en trommelen. Sociaal werkster Marie-Louise ziet gelijk hoe het met 
Mariya Josee gaat. 
Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt is Mariya Josee geleidelijk veranderd van 
een ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige puber. Haar moeder die ook met 
hiv besmet is, zit niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt contact en zorgt 
weer voor haar dochter. Mariya Josee voelt dat ze een “geliefd kind” is.

Steun kinderen als Mariya Josee en haar moeder. https://vimeo.com/907761223 

2e collecte: Kerk
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 7 december
1e collecte: Werelddiaconaat Libanon
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de 
kans om in deze sector aan de slag te gaan.
Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook 
beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. 

2e collecte: Kerk

ADVENTSMARKT VEERE
vrijdag 12 en zaterdag 13 december.

In december is de Kleine Kerk weer twee dagen het middelpunt voor “de goededoelenmarkt”. 
De Adventsmarkt wordt alom gewaardeerd om de sfeer en kwaliteit van de aangeboden producten. 
Het stijgende aantal bezoekers in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat verantwoord inkopen doen 
nog steeds erg leeft.
Het is niet alleen een hele leuke markt naar ook een heel erg nuttige. 
De verkoop van de aangeboden producten komt ten goede aan de diverse verenigingen en stichtingen 
uit de Gemeente Veere. Veel producten worden door vrijwilligers gemaakt die op deze wijze ook een steentje bijdragen.

U wordt verrast door de sfeer en gezelligheid, saamhorigheid en het (wereldse) grote aanbod van verantwoorde producten. 
Op de Adventsmarkt is een leuk en verwarmd TERRAS ingericht dat gedurende de openingstijden van de markt is geopend. 
Hier wordt traditioneel Fair Trade koffie/thee en sappen geschonken en is er een ruime keuze aan overheerlijke homemade gebak
en  soep. 

De openingstijden zijn:
12 december van 19.00 tot 21.00 uur.
13 december van 10.00 tot 17.00 uur.

Organisatie St. Ontwikkelingssamenwerking Veere, verdere deelnemers zijn Wereldwinkel Serooskerke,
KIA - GaVe, Soroptimisten, Zulu Aid, Gain en Durlstone Foundation.
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad (december-januari) verschijnt op zaterdag 6 december 2025 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 27 november!

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

   
    2 nov		  Gedachtenisdienst
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes:	 St. GAIN en Kerk

   9 nov	
		  Gapinge	 dhr. Sander Janse  (Arnemuiden)
		  collectes:	 Voedselbank en Kerk  

16 nov		
		  Veere	 mw. L. de Muijnck     
		  collectes: 	 KiA (Israël & Gaza) en Kerk

 23 nov		  Gedachtenisdienst
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes:	 Leger des Heils en Kerk

 26 nov	 19.30 uur	 Dankdag
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw 
		  collectes:	 Stichting de Vrolijkheid en Kerk

30 nov		  1e Advent en doopdienst
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 KiA (Rwanda) en Kerk

   7 dec		  2e Advent
		  Veere	 ds. Janny Blankenstijn
		  collectes:	 Werelddiaconaat (Libanon) en Kerk	
	  

Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh - aanvang 14.30 uur
  
  2 nov  	 ds. Janny Blankenstijn  
16 nov	 dhr. Kees Simons
  7 dec	 dhr. Sander Janse
  		
		
  	


