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Waar collecteren we voor Meditatie
Nieuws uit de Gemeente

(NU NOG) UIT PASTORIE ‘IT OERSET’
Beste gemeenteleden van Gapinge en Veere, 
Bij mijn eerste bericht voor het kerkblad ‘Verbonden’ wil ik u en jullie bedanken voor het vertrouwen. 
Zo heb ik de roep om jullie predikant te worden verstaan. De kerkenraad zal ik laten weten dat ik het 
beroep aanneem. Dat is in één zinnetje samengebald wat kort door de bocht. Het ging en gaat om 
luisteren. Wat vertellen de mensen van de beroepingscommissie, wat spreekt er uit waar ze het niet 
over hebben, wat hoor ik in de gastvrijheid, in de verbondenheid van mensen met hun kerkgebouwen, 
in de voorbereidingen rond een kerkdienst? Het luisteren raakte ook aan het werken met en voor de 
drie gemeentes in het mooiste deel van Friesland, aan wat mensen hier vragen en hopen, aan wat 
kerkenraden ter tafel brengen. 
Daarin en daarachter speelt de vraag naar dat andere verstaan. Ben ik open voor wat God biedt en 
vraagt, voor hoe de Ene troost en wenkt? Er kan ook hierbij een luisteren zijn dat te snel wil invullen, 
een instemmen zonder afstemmen. Ik ben als professional best op de hoogte van vragen en kwetsbaarheden in kerkelijk Nederland. 
Toch merkte ik dat wat verteld werd over jullie geschiedenis en omstandigheden me meer persoonlijk raakte. 
Hoe kan dat? 
Het heeft me verrast dat ik bij mijzelf al vroeg een verbondenheid met jullie gemeentes ontdekte. Een lied dat voor mij speciale 
betekenis heeft, Gezang 917, was er in dagen van het afwegen onverwacht bij het wakker worden: ‘Vaar tegen wind en tij, vaar naar 
de overkant, wacht daar op Mij’.
Dat ik deze, op zich tere, indrukken met jullie deel, is omdat ik hoop dat we zo in de komende jaren op weg kunnen zijn. 
Als reisgenoten in het luisteren. Naar wat er in onze grote en in onze kleine wereld speelt, naar waar we vrolijk over kunnen zijn, 
naar aloude Woorden, naar hoe goed nieuws te delen is, naar of en hoe wij bezig zijn met ‘iets van God’ en naar signalen van 
hoe de Ene bezig is met jou. Wij worden erin geschreven, komen in Gods geschiedenis voor. Er is veel om oor en oog voor te hebben.

Ik wens u en jou een goede zomertijd toe, zeker wanneer je door een tijd vol tegenwind gaat. 

Hartelijke groet, ds. Michiel de Zeeuw        
michieldezeeuw28@kpnmail.nl 

 Meditatie
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Psalm 62 vers 6 en 7
Rust. Waar vind je rust? In een vakantieperiode die voor velen nu begonnen is?
Natuurlijk is vakantie een tijd om te ontspannen. Zelf hebben wij de vakantie er al op zitten. Drie weken fietsen in Zuid-Oost 
Engeland. Heerlijk om te ont- spannen. Psalm 62 heeft het over de rust die je bij God kunt vinden. Rust, geen negatief berusten. Rust 
met het vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft. Als onze ziel rust vindt bij God, dan kunnen we God als rots in de branding 
zien. God als onze schuilplaats, de plek waar we terechtkunnen met ons verdriet met onze vragen en twijfels. Het uitstorten van je 
hart, waar doe je dat? Natuurlijk bij je vrouw, je man, vrienden, maar er is niemand zoals God die jou volkomen zal kunnen begrijpen. 
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Als we het geduld kunnen opbrengen om te vertrouwen in een God die voor ons zorgt, een God die naar ons omziet, in leven en in 
sterven, dan kunnen we zeggen dat God mijn Rots, mijn Redding, mijn Burcht is, en dat ik door Hem niet zal wankelen. De sterke 
rots, het toevluchts- oord dat door niemand met succes kan worden bestormd, daar kun je je sterk en veilig weten. Ook rust bij 
alles wat je kan aanvliegen. Zorgen om je gezondheid, of de gezondheid van mensen om je heen. Zorgen om de wereldsituatie, de 
oorlogen, het klimaat. Zorgen om de teruggang van kerkbezoek in je Gemeente. Maar blijf bidden, elke dag: “Heer, ontferm U!”
Geloven in een toekomst, voorbij de dood. Daar gaat het over in het boek Openbaring, hoofdstuk 21. God zal een vernieuwde hemel 
en aarde laten ontstaan. Op deze nieuwe aarde zal er geen verdriet meer zijn, mensen zullen niet meer doodgaan. Al het oude is 
voorbij, nieuw zal het worden. God maakt alles nieuw. God is met mensen begonnen, God maakt het af waaraan Hij is begonnen. 
Hij laat ons niet los, God heeft een mooie toekomst beloofd aan mensen. Aan alle pijn zal eenmaal een einde komen. Het leven 
van ons hier en nu gaat door, maar in geloof dat God erbij is. Dat is niet altijd gemakkelijk. In periodes van lijden door ziekte, angst 
en pijn heb je ook de steun van je broers en zussen van je Gemeente nodig. Die om je heen staan, je steunen met gebed en               
bemoediging. Mensen zeggen soms tegen mij: “Ik geloof wel, maar ik heb de kerk niet nodig”. Maar juist in tijden van crisis is de 
steun van de Gemeenschap zo waardevol. We krijgen niet alles waarom we bidden, maar de beloftes van God komen uit en gaan 
uitkomen. De geschiedenis geeft ons daarover te denken. Ruim 2000 jaar na Christus zijn er nog steeds de volgelingen van Jezus 
Christus, de Christenen, die zich aan het geloof vasthouden. 
God is bij ons. Bij Hem vind je rust. 

Peter Morée  Pastoraal werker

Nieuws uit de gemeente
Deze bijdrage voor het kerkblad is vanwege mijn vakantie al begin juni geschreven, dus actueel kan het niet zijn.  
Ik stond bij de groentewinkel in Middelburg en zag dat Walcherse Friesen in de aanbiedingen waren. Ik dacht gelijk aan de Zeeuw, 
geen aardappel maar predikant. Deze zomer zal een en ander worden voorbereid.  Schrijvend aan dit stukje kwamen liederen uit 
het Liedboek in gedachten. En aangezien dit kerkblad voor twee maanden is, kan wie het wil deze liederen in de komende tijd eens 
op het gemak lezen en zingen. Het zijn lied 765, 841 en 978.
Op dit moment is het eindelijk wat droger geworden. Hopelijk is dat het begin van de zomer. Burgers kijken er naar uit, maar             
bovenal boeren en tuinders, die met lede ogen naar hun ondergelopen land en aangetaste producten keken. Een ‘onstuimige lente’ 
was het, meteorologisch maar ook in de (wereld)politiek. 
‘Onstuimige lente’ - die woorden staan in lied 765: Gij hebt met uw brede gebaren, de mensen gestrooid uit uw hand en in                    
de seizoenen der jaren volmaakt Gij de oogst op uw land. In deze onstuimige lente waarin heel de wereld bestaat .... 
Het gaat hierin over de Eeuwige die als een zaaier op de wereldakker rondgaat en hoopt op mooie oogst. 
Dat mensen zullen ontkiemen en bloeien. Dat gerechtigheid zal bloeien. Recht voor Joden en Palestijnen, voor Oekraïners, voor 
mensen die de dupe zijn. 
Onstuimig, die geschiedenis op de akker van de wereld. 
Het Eerste Testament/Tenach beschouwt ‘geschiedenis’ als het doen en laten van mensen op de aarde, maar onder de bescherming 
van de hemel. Mensen worden geroepen om gerechtigheid en trouw te laten bloeien. Het is geen doelloze onderneming, maar met 
een begin en een einde. Dus: geen onbegonnen werk.  Eerste woord in de Bijbel is  Bereshit, ‘in het begin’ of  ‘om te beginnen of  
‘in principe’  schiep/schept God en dan gaat het beginnen. Steeds weer gaat het beginnen, worden wij geroepen om ons met onze 
talenten in te zetten voor het rijk van God.
Uw Rijk kome - bidden we. Dat is tevens het jaarthema van de landelijke kerk en wellicht ook in Veere -Gapinge. 
De liturgische kleur is na Pinksteren groen geworden. Na het wit van de paastijd, het rood van Pinksteren en het wit of goud van de 
zondag na Pinksteren. 
De kleuren van kleden in de kerk roepen bepaalde associaties op. Wit met zuiverhuid, rood voor bloed en geestkracht, paars met 
waardigheid en groen met groei.
Je kunt zeggen: na Pasen en Pinksteren zijn we ertoe uitgerust om de vruchten van de Geest te laten groeien in ons. 
Willem Barnard brengt die vruchten in Lied 841 onder woorden. 
De liefde en vreugde, de vrede allermeest, geduld en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, geloof om veel te geven... 
Lees maar na.  Mooi vind ik ‘geloof om veel te vragen’ en ‘wie zich door de hemel laat helpen uit de droom’ in het laatste couplet. 
Welke verkeerde droom zou dat kunnen zijn? 

Op de maandelijkse inloop op dinsdagmorgen mocht ik ruim 2 jaar leiding geven aan 
de gesprekken. Vaak wisselden we van gedachten rondom een afbeelding, een 
gedicht of een lied. De laatste keer van dit seizoen keken we naar het bekende 
schilderij van van Gogh met de titel Amandelbloesem, dat hij maakte voor zijn broer 
en schoonzus ter gelegenheid van zijn pas geboren neefje dat de naam Vincent kreeg.
We zien amandelknoppen aan het uitbotten of al in bloei. Er is ook een dode tak. 
De lucht is dik geschilderd. Hemel en de aardse bloemen zijn daardoor één geheel.   
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Van Gogh wilde als hulpprediker mensen troosten met het evangelie en later, 
als schilder met zijn kunstwerken. Je kunt zijn schilderijen als een gelijkenis zien. Zoals Jezus een gelijkenis in woorden vertelt om 
iets duidelijk te maken over het rijk van God, zo schildert hij mensen, bloemen en landschappen om iets van het mysterie dat God is 
uit te drukken. Hij hoopt dat het mensen even optilt. Van Gogh ontdekt in de natuur Gods scheppende kracht. 
Wie lang voor dit schilderij gaat zitten - lastig te doen met al die bezoekers in Amsterdam - en er als het ware in verdwijnt, waant zich 
tussen de broze knoppen en de al uitgekomen bloesems en een verlangen naar de zomer, naar de oogst kan zich van je meester 
maken. Theoloog Marcel Bernard schrijft: ‘de takken van de amandelboom zullen vrucht dragen. Zo doet het schilderij zich voor als 
een gelijkenis. Zij maakt duidelijk dat de wereld die voorhanden is de laatste niet is. Er daagt in de gelijkenis al iets van eeuwig leven’. 
Dat roept nog een laatste lied op, Lied 978, Aan u behoort, o Heer der Heren. Daarin zingen we: ‘t is alles een gelijkenis van meer 
dan aards geheimenis.  
We spraken op de dinsdagmorgen daarover en over ‘de zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet...’. 
Dan denk je aan de vogels in de vroege ochtend. Maar iemand zei: die zorgeloze vogels moeten wel oppassen, want de kat zit te 
loeren. Maak het niet te mooi. De natuur of de Schepping is niet volmaakt, niet af en klaar. 
Zo is het maar net, nuchterheid is ook gevraagd. 
En toch: er kunnen momenten van vervulling zijn, waarin we ons overgeven aan iets moois in de natuur, aan een ander of aan mu-
ziek en kunst. Waarin we onze zachtheid het laten winnen van onze strakheid en drang naar overzicht. 
‘Laat mij dan door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan...’
Dat is niet het zoveelste goede voornemen, maar... een gebed!  
Wat staat er toch veel moois in het Liedboek. Het heeft als ondertitel ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Die ondertitel mag van mij 
wat ruimer: ‘Zingen en bidden in huis, kerk en de buitenlucht’. 
Een goede zomer wens ik iedereen, waarin we tijd kunnen nemen om op adem te komen. 
Ruimte maken voor waar we anders niet aan toekomen.  

Een hartelijke groet van Pim Steenbergen.

 In memoriam            Maddy Colpaert - de Visser

Wij gedenken Maatje Adriana Colpaert - de Visser, Maddy.  Zij overleed 16 juni 2024 in de leeftijd van 88 jaar. Maddy woonde de 
laatste jaren in Nieuw-Sandenburgh, en daarvoor lange tijd in een van de appartementen bij Nieuw-Sandenburgh. Zij kwam naar 
Veere na het overlijden van haar man Willy in 2006. We hebben haar leren kennen als een betrokken, levenslustige en humorvolle 
vrouw. Ze was graag onder de mensen. In haar ogen zag je de twinkeling om een goede grap en de verontwaardiging als mensen 
niet aardig waren voor elkaar. Ze kon mooi vertellen over haar leven: de oorlogsjaren als klein meisje, de vakanties op vele campings, 
de wederwaardigheden van de kleinkinderen. Ze stond positief en vertrouwend in het leven.
Maddy werd geboren 31 januari 1936 in Hansweert. Haar ouders hadden een slagerij, waar Maddy veel heeft moeten helpen.      
Omdat het een groot huis was, was er ruimte voor gasten. In 1952 werd  Willy Colpaert, douanier, ingekwartierd. Zij kregen ver-
kering en trouwden. Samen kregen ze 3 zonen: Alfred, Sal en Carlo.  Zij kregen gezinnen en Maddy werd trotse en lieve oma en                            
overgrootmoeder.  Op maandag 24 juni was er in de Kleine Kerk een afscheidsdienst ter nagedachtenis aan Maddy. Na de dienst was 
er gelegenheid   de familie te ontmoeten in de Korenmaat. De crematie heeft nadien in besloten kring plaatsgevonden.
Maddy vond steun in haar geloof. In de dienst klonk het lied ‘Abba, Vader’. Op verzoek van Maddy hebben we de zegen van                       
Sint Patrick uitgesproken. 
We wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die haar missen zullen, veel sterkte toe en bidden God om zijn troost en nabijheid.

Ds Gerrit Klein
De zegen van St. Patrick De Heer zij vóór u,
     om u de juiste weg te wijzen.
    De Heer zij áchter u,
     om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.
    De Heer zij ónder u,
     om u op te vangen als u dreigt te vallen.
    De Heer zij ín u,
     om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
    De Heer zij óm u héén,
     als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
    De Heer zij bóven u,
     om u te zegenen.
    Zó zegene u God -
     vandaag, morgen, tot in eeuwigheid.
         Amen.
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 Vanuit de kerkenraad
Het was een volle agenda, die laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie.
De beroepsbrief en de bijbehorende bijlagen zijn klaar om verzonden te worden. Eind week 26 zal deze bij ds. De Zeeuw bezorgd 
worden. We hopen en bidden dat hij dit beroep aanvaardt en we wensen de dominee en zijn vrouw daarbij veel wijsheid toe.
In het vorige kerkblad stond dat de kerkenraad het in een extra vergadering zou gaan hebben over visievorming (de toekomst van 
de gemeente). In deze vergadering werden de uitkomsten meegenomen van de gesprekken over ditzelfde onderwerp op de laatste 
gemeenteavond en daarbij viel ons op dat steeds eenzelfde onderwerp naar boven komt drijven. Namelijk het ‘kerk zijn in je stad of 
dorp’. Deze term is niet zomaar uit de lucht komen vallen want hij staat ook al in het beleidsplan en inmiddels ook in het werkplan 
van de nieuwe predikant die we beroepen hebben.
Maar hoe geef je hier nu handen en voeten aan? Er zijn al de nodige initiatieven binnen onze gemeenten die echt samen, en 
met iedereen, georganiseerd worden. Denk aan wat we in de Korenmaat organiseren of aan een evenement als de ‘Open Tuinen’.              
Prima voorbeelden van ‘kerk zijn midden in je stad of dorp’.
Maar er is meer…
De zomeropenstelling van de kerkgebouwen komt er weer aan. Is het openhouden van een kerkgebouw niet typisch iets wat je 
samen met de inwoners van stad en dorp zou kunnen doen?
Wie loopt er niet tijdens een vakantie een kerk binnen? Die kerken zijn voor je gevoel altijd open en hoe anders is het dan als je weer 
thuis bent. 
Zondagmorgen kun je er gelukkig nog wel terecht maar dan gaan de deuren al snel weer dicht en gaan wij naar onze huizen.                
En ondertussen… lopen er duizenden toeristen langs.
Kunnen we hier wat mee? We willen er in elk geval heel serieus over na gaan denken!
Ook een vast onderwerp op de agenda is: het pastoraat. En dat we dit allemaal belangrijk vinden bleek wel uit de gesprekken op 
de gemeenteavond. Gelukkig maar, want pastoraat is niet alleen maar iets wat op het bordje van de dominee of de ambtsdrager 
thuishoort. Pastoraat (het omzien naar elkaar) is iets van, en voor, ons allemaal. 
Nu is een beetje houvast en structuur op z’n tijd wel fijn en daar zit ‘m nu net de kneep. Er zijn vanaf september in Veere namelijk te 
weinig ouderlingen om de huidige structuur van het pastoraat te kunnen waarborgen.
Het is dus niet zonder reden dat de kerkenraad zich best wel een beetje zorgen begint te maken over de openstaande vacatures 
binnen de Veerse kerkenraad.
Genoeg stof om over na te denken dus. 
PS
Wie weet, brengt zo’n bezoekje aan een open kerk op je vakantieplek je wel op hele nieuwe inzichten of ideeën. We horen het graag! 
Ook als je met ons in gesprek wil over ‘het ambtsdrager’ zijn. 

Zomeropenstelling Kleine Kerk
Vanaf dinsdag 9 juli t/m zaterdag 7 september willen we de Kleine Kerk weer openstellen op dinsdag van 10.30 - 16.30 uur en 
woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30uur. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig.
Vindt u het ook belangrijk dat onze kerk een Open Huis is voor een moment van rust en bezinning, meldt u dan aan via de                            
intekenlijst in de kerk of bij Heleen Boone. Een paar uur hulp is al welkom. Laten we er samen voor zorgen dat onze kerk open is!

Vrijwilligers bedankt!
We moeten alle vrijwilligers die zich voor onze gemeenten inzetten bedanken, zei iemand. Helemaal mee eens zei een ander.      
Maar, hoe dan?  Want eigenlijk doet iedereen wel iets. En hoe ga je die nu allemaal bedanken? 
Ooit schreef Loesje op een poster: “Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker.” 
Of zij zich heeft laten leiden door een oud kinderliedje vertelt het verhaal niet maar we hebben het allemaal vast wel eens gezongen 
vroeger, thuis of op school:
“Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel dat wij lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.”

Als Hij ons zo in liefde ziet, zullen wij dan ook zo naar elkaar kijken? 
Dankbaar voor, en vooral ook, zuinig op elkaar. 
Allemaal ons eigen lichtje dragend. 
Niet onder, maar wel vanuit de Korenmaat of de Spil en de Kleine Kerk, de Torenkerk, Nieuw-Sandenburgh, de stad, het dorp,             
jouw tuin of gewoon veilig thuis in je eigen kleine hoekje… 

Samen gaan we in het licht van Christus!  
Goddank!
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 Nieuws van het College van Kerkrentmeesters Veere
    
Korenmaat
Zoals al velen opgemerkt zullen hebben: er is afgelopen periode erg hard gewerkt aan de ramen van de Korenmaat. Eerst was het de 
beurt aan de ‘glaszetter’, vervolgens werden er de nodige werkzaamheden verricht door de aannemer en tot slot heeft de schilder z’n 
best gedaan. Het resultaat mag er zijn! 
Het dossier ‘ramen van de Korenmaat’, was een hoofdpijndossier van het college. In 2021 werd er een begin gemaakt om de oude 
tochtige en roestige ramen van de Korenmaat te vervangen. Er was in overleg met de aannemer gekozen voor aluminium ramen, 
omdat dit het dichts bij de oorspronkelijke ijzeren ramen kwamen qua uitvoering. Die werkzaamheden werden echter door de                    
gemeente stilgelegd, omdat de welstandcommissie de nieuwe ramen niet vonden passen in het oude Veere. Een lange, lange, lange 
weg volgde, er werden veel plannen gemaakt, er waren veel overleggen, er werden tekeningen gemaakt en uiteindelijk kwam er 
goedkeuring voor de huidige uitvoering. De ramen werden iets naar binnen geplaatst en op de metalen profielen werden houten 
latten geplaatst. Het resultaat is erg mooi, wel erg jammer dat de oplossing niet onderhoudsvrij is. De latten zullen regelmatig om 
een verfbeurtje vragen.
De Korenmaat ziet er bij binnenkomst weer verzorgd en gezellig uit en dat komt met name ook doordat na al die jaren de (gereinigde) 
overgordijnen weer hangen.

Parkeren
In de omgeving van de kerk is het al een aantal jaren betaald parkeren. Met de eigenaar en beheerder van de Grote Kerk is                               
afgesproken dat er tijdens de dienst in de tuin van de kerk geparkeerd mag worden door een enkele auto, met name auto’s die         
ingezet worden voor het vervoer van mensen die slecht ter been zijn. 
Daarnaast kan de koster ook nog enkele parkeerkaarten uitreiken aan autobezitters die de kerkdienst willen bezoeken. Met deze 
parkeerkaarten kan er in heel Veere geparkeerd worden in de gebieden die bestemd zijn voor vergunninghouders, maar ook op de 
betaaldparkeren-plaatsen. Omdat de kerk maar over een beperkt aantal parkeerkaarten beschikt, vragen we u om alleen van deze 
diensten gebruik te maken als het echt nodig is.

Met vriendelijke groet namens het college,
Heleen Slingenberg

 Kerk kunst Veere
      
We hebben onze uiterste best gedaan om weer mooie kunst te tonen die ons kan raken. 
Dit jaar tonen we werken van Jopie Minnaard-Verheike (olieverven, gemengde technieken 
en      aquarellen). In haar werk is vaak de Zeeuwse natuur terug te vinden maar ook ouder en kind            
worden door haar in kunstwerken vastgelegd. In 2008 werd aan haar de cultuurprijs, ingesteld door 
de culturele Raad van de Gemeente Borsele, uitgereikt. Zij kreeg deze prijs voor haar beeldend werk, 
illustratiewerk, het begeleiden van door haar ontworpen projecten en het schrijven en voordragen 
in het Zuid-Bevelands dialect. Haar werk omvat aquarellen, gemengde technieken, acryl- 
en  olieverven. Strandimpressies en polderlandschappen zijn vaak in dit werk terug te vinden. 
Ze is geboeid door de relatie tussen ouders en kinderen in de verschillende stadia van het leven. 
In de aquarellen overheersen de blauwgroene tinten. De olieverven daarentegen zijn sterker 
van kleur en lijn.
Illustraties
Hiernaast maakt ze ook veel illustratiewerk. Van haar hand verschenen o.a. de boeken ‘Toegevoegde Waarde’. Dit zijn werkboeken 
met illustraties voor kerkelijke erediensten. Vervolgens illustreerde zij meerdere boeken; kinderboek ‘De Vertelboom’, ’Waèr a ‘t arte 
vol’-Zuid-Bevelandse vertaling van het bijbelboek Hooglied, ‘Openbaerieng in beeld’, een Zeeuwse vertaling van het boek 
Openbaring, ‘Er was eens niet.’, een boekje met 24 verhalen, ‘Meschien wè’ met 19 verhalen in het Zeeuws. 
Projecten
In Brielle hangt in een ontmoetingscentrum een wandpaneel, evenals in het woonzorgcentrum Dijkstede in Heinkenszand. Een serie 
wandpanelen, getiteld ‘De Schepping’, is te bezichtigen in de voormalige Barbesteinkerk te Heinkenszand. In de kerk van Kattendijke 
hangt het wandpaneel ‘Op doortocht’. Vóór in de kerk van Scharendijke kunt u de door Jopie Minnaard ontworpen antependia en een 
gedachtenispaneel bekijken. Achter in de kerk is een wandpaneel bevestigd.
‘Openbaerieng in beeld’
Vanaf zondag 7 juli t/m 14 september (Open Monumentendag) zal haar werk ‘Openbaerieng in beeld’ te bewonderen zijn in de 
Kleine Kerk van Veere. Dit is een vertaling van het laatste Bijbelboek Openbaring in het dialect van Zuid-Beveland. Naast de tekst in 
het Zuid-Bevelands is ook de Nederlandse tekst opgenomen. De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, 
of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel. 
Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op 
Patmos kreeg (Openbaring 1:9).

Commissie Kerk Kunst Veere, Adri, Jozien, Margaret
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  Kompasmaaltijd
Op maandag 2 september wordt de eerste Kompasmaaltijd van het seizoen weer gehouden, 
om 18.00 uur in de Korenmaat.
Het kookteam gaat zijn best weer doen er wat lekkers van te maken.
Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel.

 Bedankt
Lieve mensen, 
voor uw belangstelling en meeleven bij mijn ziekenhuisopname in Gent en bij thuiskomst, 
weer op onze vertrouwde stek, zeggen wij u hartelijke dank.
Het heeft ons goed gedaan.

Hartelijke groet, Piet en Marijke Aarnoutse

 Jarig in de maanden juli / augustus
Mevr. Griep-Brouwer 
hoopt op 17 juli 85 jaar te worden.

Van harte  gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst !

 Zeeuwse Vakantieweek te Doorn
Dit jaar zal er weer een vakantieweek worden georganiseerd voor mensen die vanwege 
hun leeftijd en / of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.

Deze vakantie week vindt plaats van:
7 t/m 14 december 2024, in Nieuw Hydepark in Doorn
De reis zal gaan per touringcar (met lift) vanuit Middelburg.

Voor vervoer naar Middelburg mag u zelf zorgen of u neemt contact op met Lies Sturm, zie onder.
Kosten voor deze week bedragen € 775,00 exclusief de drankjes bij de maaltijden en de lunch op donderdag (winkeldag).
Mochten deze kosten voor u te hoog zijn, dan kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.
Het belooft een mooie week te worden, waarin vrijwilligers u bijstaan voor hulp.
U kunt zich opgeven via onderstaand adres, dit voor 1 augustus a.s.

Met een vriendelijke groet namens alle diaconieën op Walcheren.

Contactpersoon: Lies Sturm-Dominicus
Dorpsstraat 78 A  -  4352AE Gapinge
06-46842951  -  joliebas@zeelandnet.nl
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  Wie brengt de bloemengroet 
 
 7 juli  fam. van Dam Merrett  Veere
14 juli  fam. Breel   Veere
21 juli  mevr. M. Joustra   Veere
28 juli  fam. Volmer-van Scheltinga  Gapinge
  4 augustus fam. Gideonse-de Nood  Veere
11 augustus mevr. C. van Nieuwenhuyzen Veere
18 augustus fam. Baas   Veere
25 augustus mevr. C. van Maldegem-de Visser Gapinge
  1 september fam. Heij    Veere
  8 september dhr. P. Bliek   Veere
15 september mevr. M. Joustra   Veere
22 september fam. Coppoolse-Janse  Gapinge
29 september fam. Nieuwenkamp  Veere 

  Autodienst
          Autodienst vanaf Sandenburghlaan  10 D/E

  7 juli  Harry Buiter  Veere
14 juli  David Pouwer  Veere
21 juli  Peter Wattel  Veere
28 juli  Peter van Breda  Gapinge
  4 augustus Editha Kraak  Veere
11 augustus Rinus Boone  Veere
18 augustus Cees Gideonse  Veere
25 augustus Anke vd Berge  Gapinge
  1 september Petra Schot  Veere
  8 september Eelke Keersemaker Veere
15 september Adri Franke  Veere
22 september Harry Buiter  Gapinge
29 september David Pouwer  Veere

 Collecteopbrengsten
9 mei  Gapinge    Kerk     €   36,30
                 Diaconie               €   35,60
26 mei  Gapinge  Open Doors    € 117,00
                            Kerk     € 101,50
2 juni  Veere         S.O.V.    € 197,60
     Kerk     € 134,10
9 juni  Veere  Diaconie    € 114,22
     Kerk     €    82,25
16 juni  Veere  ZOA Hongersnood in Sudan  € 171,40
     Kerk     €    59,05
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Nieuws uit Mozambique
Wasgoed
Hij stond me op te wachten aan het einde van een les. Isaque, een tweedejaars student van de 
lerarenopleiding. Zijn naam betekent ‘hij die lacht’ maar er viel niet veel te lachen, zo leek. 
We gingen aan een tafeltje zitten en hij vertelde hoe zijn familie zijn schoolgeld bij elkaar probeert 
te sprokkelen. Soms door rijst te verkopen of mais. Dit jaar echter zijn door droogte de oogsten 
grotendeels mislukt. “De enige die sinds kort een baan heeft, is mijn broer”, vertelde Isaque. 
“Hij is pas leraar geworden, maar hij moet eerst de wasmachine afbetalen die hij voor de decaan 
heeft moeten kopen om de baan te krijgen. Als ik eind deze week niet het volledige schoolgeld 
betaald heb, word ik naar huis gestuurd.” De zorgen waren duidelijk van zijn gezicht te lezen. 
Hij keek me aan en vroeg of hij het missende deel van me mocht lenen.

Het voelt als de vuile was buiten hangen, maar steeds vaker moet je hier in Mozambique een baan 
of een klus ‘kopen’. De bedragen die gevraagd worden zijn soms immens en nu wordt er dus ook 
om duurdere gebruiksvoorwerpen gevraagd, door hen die de lakens uitdelen. De beste student van 
de lerarenopleiding van 3 jaar geleden kreeg tijdens de diplomering een prijs uitgereikt van zo’n 
provinciale lakenuitdeler. Deze briljante student staat echter nog steeds niet voor de klas. 
Hij heeft geen geld om een baan te kopen. Ook als je geen Izaäk heet, vergaat je dan het lachen wel. 
Ondanks hoorde ik iemand schamper opmerken: “Je wordt hier opgeleid om werkeloos te worden 
of met je diploma op zak hout te gaan sprokkelen en dat te verkopen langs de weg.”

Ook Dias stond te dralen bij m’n klaslokaal. Hij vertelde van de ziekte van zijn moeder en van zijn 
vader die daardoor minder op het land kan werken en daarnaast nog eens van de mislukte oogsten. 
“U heeft weleens gezegd”, zo zei hij, “dat waar je vandaan komt, niet altijd hoeft te beslissen waar 
je heengaat. Ik vind dat moeilijk te geloven want niemand uit mijn familie heeft tot nu toe een 
diploma kunnen halen en nu lijkt het ook bij mij te gaan mislukken.” Hij keek me aan en zei: 
“In ons dorp was ooit een blanke die een weduwe en haar kinderen die in grote ellende verkeerden hielp. 
U bent ook een blanke. Ik vroeg me af of u me kunt helpen?”

Vorig jaar hadden we een les over het belang van vaderschap. Op verzoek van iemand had ik hier een les over gemaakt. Als                      
introductie las ik een paar krantenkoppen voor. Eentje ervan luidde: Afrikaanse vader gaat op cursus om te leren hoe een betrokken 
en aanwezige vader te zijn. Ik vroeg m’n studenten wat er bij ze bovenkwam en zo ontstonden gesprekken. “Wat zou je anders 
doen dan de vaders die je om je heen ziet?”, was op een gegeven moment de vraag. Moises stond op en zei: “Mijn vader heeft 21 
kinderen bij 3 vrouwen. Hij is niet betrokken bij mijn leven. Hij draagt ook niet bij aan mijn studie. Dat geeft zo’n machtig akelig 
gevoel vanbinnen. Dat wil ik niet voor mijn kinderen en daarom wil ik later ook maar één vrouw.”  Deze Moises moest vorig jaar al in 
het eerste kwartaal stoppen met zijn opleiding vanwege geldgebrek. Door een gift, die precies op de dag kwam dat hij z’n koffertje 
al aan het pakken was, kon ik hem helpen. Dit jaar is er een Nederlands echtpaar dat zijn schoolgeld betaalt. Toch stond ook hij met 
een zeer zorgelijk gezicht op me te wachten. Eén van de leraren probeerde hem nu namelijk geld af te troggelen. Deze leraar, die les 
geeft in Afrikaanse talen, had hem met opzet een onvoldoende gegeven en wilde nu geld in ruil voor een hoger cijfer. Moises en ik 
bespraken wat hij kon doen. Hij besloot hem de oren te gaan wassen; het gesprek met de leraar aan te gaan. Hij zou naar de directie 
stappen als hij geen eerlijk cijfer zou krijgen. De leraar bleek bang voor een smet op zijn blazoen, want dat krijg je er niet zomaar 
uitgewassen. Hij bond in en Moises loopt weer met een brede glimlach rond. Heel moedig en hoopgevend dat hij op durfde te staan 
tegen het wassende water van corruptie.

Onderweg naar Jeremias zag ik hier en daar wasgoed dat te drogen lag. Handwas wel te 
verstaan.  Een paar jaar geleden had Jeremias een fiets gekocht. De oogst was zo goed 
geweest dat hij zelfs mais had kunnen verkopen en zo zijn begeerde tweewieler had 
kunnen aanschaffen. Maar nu was zijn achterband compleet aan flarden gereden. 

Zelfs voor iemand met ingenieuze Afrikaanse vindingrijkheid, was het repareren 
hiervan onbegonnen werk. Jeremias liep moeilijk vanwege een wond aan zijn voet; 
op de pedalen zou hij hier geen last van hebben. Bij het zien van de nieuwe banden 
die ik bij me had, jubelde hij dan ook heus van fietsenvreugd! Zelf voelde ik me die 
dag behoorlijk rot, net als veel andere dagen trouwens momenteel. De zon doet 
vaak zéér als deze schijnt, door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. 
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Ik zit soms liever even in het donker buiten en kijk dan naar de sterren en het Zuiderkruis. 
Maar het ervaren van het principe dat het zaliger is te geven dan te ontvangen, maakte dat ook ik 
die avond met een glimlach op m’n gezicht ging slapen bij het denken aan de jubelende Jeremias. 

Vorige week zag ik ineens hordes kinderen vroeg uit school komen. Ze waren na diverse waarschuwingen 
naar huis gestuurd. Vanaf de eerste klas van de middelbare school is het namelijk verplicht om een 
uniform te dragen. Ze mogen pas (weer) de klas in als ze volgens de regels van de school gekleed gaan. 
Ik weet niet goed wat ik van het hele uniformgebeuren moet denken. Het voorkomt onder andere dat 
leraren niet weten waar ze kijken moeten, zeggen sommigen. Daar zit wat in. Anderen daarentegen 
moeten stoppen met school omdat ze geen geld hebben voor een uniform. Of ze gaan op 12- of 13-jarige 
leeftijd ’s avonds naar school. Verre van ideaal om op die leeftijd in het donker naar huis te moeten. 
Ook Agosto was als uniformloze van school gestuurd en stond op zijn gebruikelijke plekje achter de boom op me te wachten. 
Sommigen van u vroegen waar hij nu woont na het overlijden van zijn oma. Bij zijn vader. Deze is weer uit de gevangenis maar heeft 
erg losse handjes. Agosto maakt daar ook met enige regelmaat kennis mee. Jammer dat eerdergenoemde vaderschapscursus hier 
niet gegeven wordt. Agosto en ik gingen samen naar een kleermaker en een paar dagen later liep hij zéér verguld, in een uniform, 
richting school.

Isaque stak van de week even zijn gezicht om het hoekje. Hij deed zijn naam weer eer aan:
 hij lachte! Wie het laatst lacht, lacht – meestal – het best. Maar of een kind de was kan doen?

     

Groet, Léonie

  Waar collecteren wij voor in de maanden juli en augustus
      U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 

                   Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

7 juli
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

14 juli
1e collecte:   Praktisch Hulpfonds Léonie
Léonie is werkzaam in Mozambique. In de provincie Sofala, waar Léonie woont, zijn de mais- en rijstoogsten grotendeels mislukt. Dit 
zorgt niet alleen voor honger, maar het betekent ook dat het voor veel studenten van de lerarenopleiding (waar ze les geeft) moeilijk 
zo niet onmogelijk is om het schoolgeld te betalen. Dit wordt namelijk vaak door de familie betaald met de opbrengst van mais- en 
rijstverkoop. Daarnaast is het vanaf de 1e klas van de middelbare school verplicht om een uniform te dragen; voor een deel van de 
ouders is dit niet te bekostigen, waardoor leerlingen soms vroegtijdig van school gaan. 
Verder zijn in het plaatselijke, kleine ziekenhuisje met regelmaat bepaalde medicijnen niet aanwezig en veel mensen hebben geen 
geld om deze bij een privé-apotheek te kopen. In de koudere periodes zijn soms dekens nodig en ook fietsonderdelen zijn onont-
beerlijk om de lange afstanden naar de akkers te kunnen overbruggen of voor het vervoer van water. Tenslotte is er voor het leeson-
derwijs in de lokale taal materiaal nodig dat gedrukt moet worden. Het kunnen lezen in de eigen taal zorgt vaak voor veel vreugde! 
Uw bijdrage voor het hulpfonds is dan ook van harte welkom.

2e collecte: Kerk

  Veere     Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
 Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05 
 Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                  Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57
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 21 juli
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

 28 juli
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

 4 augustus
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Bloemen

 11 augustus
1e collecte:   KIA Pakistan
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te 
maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. 
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer 
over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je 
je als christen staande kunt houden in de maatschappij. 
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. 
Onder hen zijn veel jongeren!
https://vimeo.com/317251021

2e collecte:   Kerk

 18 augustus
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

 25 augustus
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

 1 september
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

         De redactie van Verbonden
                  wenst iedereen een fijne vakantie toe!
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 Startzondag?
Dit jaar gaat alles een beetje anders dan anders. En misschien is dat maar goed ook… Want kijken we niet allemaal uit naar het 
moment dat ds. De Zeeuw het op hem uitgebrachte beroep aanvaardt? En als het zover is, dan kan er alvast gedacht worden aan 
een datum voor een bevestigings- en intrededienst en komt het moment dat we een  nieuwe start maken, samen met onze nieuwe 
predikant. 

Maar voordat het zover is zullen op zondag 1 september de nieuwe en ‘oude’ ambtsdragers een (hernieuwde) start maken met 
hun ambtswerk. Op het moment van schrijven zijn dat in:
Gapinge 
Tannie Gideonse neemt afscheid als diaken. Erik Adriaanse zal haar plaats innemen. 
Piet Aarnoutse en Ab Paauwe verlengen hun ambtsperiode voor een periode van 4 jaar.
Veere  
Tini Hengeveld haar ambtsperiode als ouderling pastoraat zit erop. 
Tini gaat verder als pastoraal medewerker in de wijk Zanddijk.
De overige vacatures in Veere zijn nog niet ingevuld. 
Het gaat om:2 x ouderling pastoraat, 1 x diaken

Het duurt nog wel even voordat het zover is; maar op zondag 22 september zullen we (zoals het er nu naar uitziet) afscheid 
nemen van ds. Pim Steenbergen. Zolang de nieuwe predikant nog niet bevestigd is zal Pim overigens nog steeds beschikbaar 
blijven in ‘noodsituaties’ en als consulent. 

Plannen onder voorbehoud…
Je ziet het niet vaak meer; de afkorting D.V. in dit soort stukjes. ‘Deo volente’, het betekent: ‘zo de Heere wil en wij leven’. 
Onder ‘het Jacobitisch voorbehoud’ hoor je ook wel eens zeggen, omdat deze uitdrukking afkomstig is uit het Bijbelboek 
Jacobus (4:14-15). Als we tegenwoordig al een voorbehoud inbouwen bij onze plannen dan is dat vaker: bij ‘leven en welzijn’ 
of ‘ijs en weder dienende’. Of, en hoe, we deze uitdrukkingen nog gebruiken maakt niet zoveel uit, zolang we ons er maar
van bewust zijn dat we al onze plannen maken onder een open hemel. We doen het niet alleen; Hij is erbij!

Hagenpreek
De PR commissie van ZLTO Walcheren is bezig met het organiseren 
van haar jaarlijks te houden Hagenpreek.
Deze dienst wordt gehouden in samenwerking met de kerkenraad 
van de protestantse Gemeente van Biggekerke/Meliskerke.

HHAAGGEENNPPRREEEEKK    
88  SSEEPPTTEEMMBBEERR  22002244    1144..3300  uuuurr  

 

 
 
 

*Thema:  “Vind en je zult gevonden worden” 
 

*Waar: Minicamping Zonnehoek fam. De Visser 
     Meliskerkseweg 2 Biggekerke 

 

*Voorganger: ds. Gert Kwakkel Biggekerke 
 

*Muzikale begeleiding: Willy Gideonse - keyboard; 
  Koperblazers - Zoutelande 

 
 

*Kindernevendienst 
 

*Na de dienst gezellig napraten onder het genot  
van koffie/thee/limonade met iets lekkers 
 
 
Organisatie:                        en           

Voetstappen in het zand - Mary Stevenson

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...”
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Kerkdiensten in de maanden juli-augustus 
De kerkdiensten worden in Veere of Gapinge gehouden aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad van september verschijnt op zaterdag 7 september
Kopij inleveren voor uiterlijk donderdag 29 augustus

Email:  verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

 

7 juli
  Veere  ds. M. Pieterse   (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  collectes: Kerk  en Diaconie

14 juli  
  Veere  ds. A. Datema-Boonstra   (Koudekerke)       
  collectes: Praktisch Hulpfonds Léonie  en  Kerk

21 juli 
  Veere  ds. K. van der Jagt   (Renesse)
  collectes:  Kerk  en  Diaconie

28 juli
  Gapinge ds. P. Overduin   (Hulst)
  collectes:  Kerk  en  Diaconie

  4 augustus 
  Veere  ds. G. Kwakkel   (Biggekerke)
  collectes:  Kerk  en  Bloemengroet

11 augustus  
  Veere  ds. R. Poesiat   (Koudekerke)
  collectes:  KiA Pakistan  en  Kerk

18 augustus 
  Veere  ds. B. de Haan   (Nw. en St. Joosland)
  collectes: Kerk  en  Diaconie

25 augustus 
  Gapinge ds. C. Weijs (Eindhoven)
  collectes:  Kerk  en  Diaconie

  1 september 
  Veere  ds. Pim Steenbergen
  collectes:  Kerk  en  Diaconie
 
Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh - aanvang diensten 15.00 uur 
  7 juli   dhr. Kees Simons 
21 juli   ds. Janny Blankenstijn
  4 augustus  ds. Pim Steenbergen
18 augustus  dhr. Kees Simons
  1 september  dhr. Jaap Almekinders 
 


